
Bijeenkomst leeskring “de omslag” 30 april 2019  
Aanwezig: Marné, Richtje, Gerda en Nelleke 

Besproken werd het boek “Je ziet me nooit meer terug” van Sonja Barend 

Marné vond het boven verwachting een boeiend, leuk, onderhoudend en realistisch boek.  
Richtje vond het boek tegenvallen: op zich is Sonja’s leven bijzonder, maar niet goed beschreven, 
onevenwichtig. 
Nelleke vond het chronologisch rommelig, maar wel interessant, mooie sfeer jaren 50. 
Gerda voelt weinig sympathie voor Sonja Barend en ze vond dat de titel de lading niet dekt.  
Annelies heeft het met veel plezier gelezen, ze vond het boeiend en interessant. Ze is in dezelfde 
buurt opgegroeid en vond het dus een fijn boek vanwege de herinneringen.  
Wil vond het een mooi boek, goed om te lezen evenals Janny. 

Schrijfster 
Sonja Barend is geboren op 29 februari 1940 in Amsterdam. Na de Mulo deed ze avond-hbs en kwam 
via een adviesbureau bij de televisie terecht. Eerst als omroepster in 1966 bij de NTS, en later als 
presentatrice bij de VARA en de AVRO (Sonja ’s avonds en Wie van de Drie). Ze trouwde met Ralph 
Ingbar met wie ze enkele jaren in Israël woonde. Na dit huwelijk ging ze weer bij de VARA werken: 
Sonja’s goed nieuwsshow en Sonja op maandag enz. (Eindredacteur Ellen Blazer), programma’s 
waarin opinie en actualiteiten een grote rol speelden. Tussen 1997 en 2002 presenteerde ze met 
Paul Witteman B&W een praatprogramma. In een uitzending van Zomergasten in 1999 werd ze door 
Adriaan van Dis de Koningin van de Talkshow genoemd. Van augustus 2006 tot december 2006 
presenteerde ze een negendelige serie over 50 jaar televisie. In de laatste aflevering kreeg ze de 
onderscheiding officier in de Orde van Oranje-Nassau. Sonja Barend is 40 jaar op de televisie te zien 
geweest. Elk jaar reikt ze de Sonja Barend Award uit een prijs voor het beste televisie-interview. 
Mathijs van Nieuwkerk kreeg die in 2009 als eerste. O.a. Twan Huijs en Eva Jinek hebben deze prijs 
ook gekregen.  
Sonja Barend is getrouwd met Abel Cahen.  
 
Het boek 
Sonja wordt in 1940 in Amsterdam geboren. Als ze twee jaar is wordt haar vader David Barend uit 
huis gehaald en uiteindelijk op transport gesteld naar Auschwitz. Haar moeder vertelde: Je vader 
zette zijn hoed op, verstopte zijn portefeuille, kuste Sonja, en zei: “Je ziet me nooit meer terug”. 
Sonja wordt ondergebracht bij haar grootouders in Alkmaar en komt pas terug na de oorlog als ze 
leerplichtig is. Ze heeft dan twee halfbroertjes en haar stiefvader is noch een goede echtgenoot noch 
een goede vader. Sonja’s jeugd is hierdoor niet bijzonder gelukkig hoewel haar moeder erg zorgzaam 
en humoristisch was.  
Als ze twaalf jaar is komt ze erachter dat ze niet de Groot maar Barend heet en ze raakt geobsedeerd 
door het lot van haar vader. Na het behalen van haar mulodiploma, Sonja is 15, wordt ze door haar 
stiefvader uit huis gezet en ze begint met een baantje bij de Twentsche Bank. Ze maakt carrière bij de 
televisie. Ze trouwt met Ralph Ingbar emigreert naar Israël, gaat scheiden en komt terug naar 
Nederland. Later ontmoet ze Abel Cahen en trouwt met hem. Ze heeft drie stiefdochters. 
Sonja blijft haar moeder, met wie ze toch een liefdevolle relatie heeft, vragen stellen over wat er met 
haar vader is gebeurd, maar haar moeder blijft zwijgen met de smoes dat het allemaal zolang 
geleden is. Dit gebrek aan communicatie is zeker voor Sonja Barend een grote frustratie en die 
frustratie wordt nog groter als de priester op de begrafenis van haar moeder vertelt dat die een 
groot geheim opgebiecht heeft. Sonja zal het nooit weten.  
Sonja kreeg drie keer kanker en werd drie keer beter. In 2006 neemt ze definitief afscheid van de 



televisie.  
Ze woont in Amsterdam en heeft een huisje in Toscane. 

Thema 
Zoektocht naar antwoorden over het leven van haar vader en moeder tijdens de oorlog.  

Titel 
De titel dekt niet de lading, omdat het boek behalve over haar vader eigenlijk gaat over de 
verhouding van Sonja en haar moeder (over de vragen waar ze geen antwoord op kreeg). 

 

 

 

Voor straks: Lekker slapen en morgen gezond weer op! 

Nelleke 


