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Wat wij ervan vonden:

Richtje: matig boek, typisch Amerikaans, neiging bij eerste bladzij bijltje er bij neer te
leggen. Het is ook niet geweldig vertaald. Het gegeven van het boek is best aardig, de
ontknoping ook, maar geen aanrader.

Marné: sluit zich bij Richtje aan. Al die computerkennis stond tegen. Het 2° deel was wel
boeiender. Meer een boek voor scholieren dan voor een leeskring.

Wil: heeft het boek niet uitgelezen. Het sprak niet aan, bleef onsamenhangend en weinig
concreet.

Annelies: vond het enig boek. Haar zus woont in het gebied van Silicon Valley — plaatsen
waren herkenbaar. Mooi die tegenstelling: moderne carriere X duffe boekenwinkeltje

Nelleke: houdt niet van dit soort boeken. Het is zo tijds- en plaatsbepaald. Ook niet mooi
beschreven.

Gerda: heeft ervan genoten. Het is iets anders dan anders. In ‘Lady Chatterley’s lover’ in de
kantlijn schrijven — kan dat wel? Ze vond dat boek trouwens heel wat beter dan ‘De leestip’.
Wel zijn er parallellen tussen de twee boeken.

Joke: achterflap kondigt boek aan als feel-good boek maar het voelt voor mij niet goed, de
toon ligt mij niet. Regelmatig de draad erin kwijt. Personen zijn er even maar worden niet
uitgewerkt. De thematiek is niet onaardig.

Over de auteur:

Shelly King groeide op in Orangeburg, South-Carolina. Ze bracht veel tijd door in de
bibliotheek. Ze studeerde Engels aan de Universiteit van Tenessee, waarna ze
tekstschrijver werd bij een groot technisch bedrijf in Alabama. In 1994 verhuisde ze
naar Silicon Valley in de tijd van de “Internet boom”. In die periode deed ze allerlei
dingen waarvoor ze niet was opgeleid. Daarna besloot ze een baan te zoeken met
meer ruimte voor vrije tijd. Er kwam ruimte om na te denken over wat ze echt wilde
doen. Een cursus fictie schrijven leerde haar wat ze in de toekomst wilde doen. Ze
schreef korte verhalen, die in verschillende bladen gepubliceerd werden. ‘De leestip’
is haar eerste boek —het is in 15 talen vertaald. Shelly King woont met haar
echtgenoot, haar honden en katten in de bergen van Santa Cruz.

Over het boek:

Als Maggie Duprés haar baan bij de firma ArgoNet in Silicon Valley verliest, is ze bang dat ze
weer bij haar moeder moet intrekken. Ze brengt haar dagen al lezend door in de Dragonfly, een
tweedehandsboekhandeltje. Boeken liggen er in grote hopen door elkaar, maar het is er
gezellig en ongedwongen. Hugo, de baas van de Dragonfly, is haar huisbaas en woont naast
haar. Ooit hoopt Maggie haar oude baan terug te krijgen, tot die tijd leest ze het ene
romannetje na het andere. Op een dag vindt Maggie in de kantlijn van een beduimeld
exemplaar van Lady Chatterley's Lover liefdesverklaringen van een zekere Henry en een
zekere Catherine. Dan nodigt vriend Dizzy haar uit voor een avondje in een chique leesclub
ten huize van Avi. Deze Avi kan hen misschien weer aan een baan bij ArgoNet helpen. Ze
moeten dus hun beste beentje voorzetten. Het boek dat die avond wordt besproken is Lady
Chatterley's Lover. Maggie neemt per ongeluk het beduimelde exemplaar mee in plaats van
een nieuwe versie. Door haar creatieve inbreng weet ze de dames van de leesclub en met
name Avi voor zich te winnen. Maggie besluit op zoek te gaan naar Henry en Catherine om ze



te verenigen én het noodlijdende boekwinkeltje te redden van de ondergang. Hugo biedt haar
een partnerschap aan in de Dragonfly. Maggie aanvaardt het aanbod, maar zonder veel
enthousiasme. Met de aantekeningen van het boek begint ze reclame te maken voor de
verlieslatende boekenwinkel. Ook maakt ze een moderne website. Plots wordt de
boekenwinkel hip. Intussen wordt Maggie verliefd op Rashjid, een man die als passie
heeft het repareren van fietsen en valt van de ene verwikkeling in de andere. Aan het
eind van het boek blijkt dat Rashjid de teksten van Henry schreef en denkt dat Maggie
Catherine zou zijn. De teksten van Catherine werden echter geschreven door een
vaste bezoekster. Rashid vertrekt naar Amsterdam en Maggie is na de dood van
Hugo mede-eigenaresse van de Dragonfly.

Joke



