Boekverslag Zomerhuis met zwembad door Herman Koch , bespreking 30 augustus 2016

Wat vonden wij ervan:

Joke: schrijft goed, wel een plot, nare sfeer, negatieve benadering van de maatschappij

Marné: prettig om te lezen, spannend, hoofdpersoon is een vervelende vent, omgang met
zijn dochters

Nelleke: lekker leesboek over goed en kwaad vol cynisme en sarcasme, maar goed te lezen

Gerda: alin 2011 gelezen, niet helemaal haar stijl, bepaald soort humor, net op de grens,
met plezier nog een keer gelezen

Ariana: niet gelezen
Paulien: verhaal zit goed in elkaar, negatieve sfeer overheerst, niet prettig om te lezen

Over de schrijver:

Koch werd op 5 september 1953 geboren in Arnhem, en verhuisde met zijn ouders op zijn tweede
naar Amsterdam-Zuid. Zijn middelbare school startte hij op het Montessori Lyceum, en hij werd
aldaar wegens wangedrag verwijderd. Later studeerde hij een aantal maanden Russisch, en werkte
een jaar op een boerderij in Finland.

Hij is bekend als televisiemaker en acteur in de televisieserie Jiskefet, schrijver van romans en korte
verhalen, en is columnist voor onder andere de Volkskrant. In de jaren 80 maakte hij sketches en
parodieén voor het radioprogramma Bordt, die hijzelf in een interview in NRC

Handelsblad omschreef als "interviews met mezelf". In 2005 schreef hij het Groot Dictee der
Nederlandse Taal. Hij is getrouwd met de Spaanse Amalia en heeft een zoon Pablo (1994).

Zijn literaire romandebuut was Red ons, Maria Montanelli uit 1989. Het boek werd vergeleken met
De avonden van G.K.van het Reve. Zijn schrijfstijl lijkt hier nog beinvloed door de romans van Louis-
Ferdinand Céline.

Een van zijn bekendste romans, Het diner, werd onder meer geinspireerd door de moord op de
dakloze vrouw Maria del Rosario in Barcelona in december 2005. Het boek won in 2009 de NS
Publieksprijs. In 2013 was dit boek een bestseller in de Verenigde Staten. Nooit eerder stond een van
origine Nederlandse roman zo hoog genoteerd in een Amerikaanse bestsellerlijst. Op 6 mei 2014 is
zijn laatste boek Geachte heer M. uitgekomen. Dit boek gaat over een oudere schrijver, die bekend is
vanwege zijn oorlogsbestseller. Het boek is geen aanval op Harry Mulisch, zegt Koch zelf, hoewel hij
diens autobiografie als aanzet gebruikt heeft.

Koch is de auteur van het Boekenweekgeschenk dat wordt verspreid in de Boekenweek 2017.
Boeken

e 1985 - De voorbijganger, verhalen

e 1989 - Red ons, Maria Montanelli, roman

e 1991 - Hansaplast voor een opstandige, de beste verhalen van Menno Voorhof
e 1996 - Eindelijk oorlog, roman

e 1998 - Geen agenda, verhalen

e 1999 - Het evangelie volgens Jodocus, columns

e 2000 - Eten met Emma, roman

e 2001 - Schrijven & drinken, verzamelde verhalen

e 2001 - Dingetje, columns



e 2003 - Alle verhalen, verhalen

e 2003 - Odessa Star, roman

e 2005 - Denken aan Bruce Kennedy, roman

e 2009 - Het diner, roman

e 2010 - De ideale schoonzoon, columns

e 2011 - Zomerhuis met zwembad, roman

e 2012 - Korte geschiedenis van het bedrog, de verhalen, verzamelde verhalen
e 2014 - Geachte heer M., roman

Samenvatting
Marc Schlosser begint het verhaal te vertellen met de mededeling dat hij huisarts is. En hij is ook een

bijzondere huisarts, want voor elke patiént neemt hij minstens 20 minuten de tijd. Het gaat immers
niet om de kwaal maar om de aandacht die je de mensen geeft.

Daardoor heeft hij een bijzondere klantenkring verzameld, nl. die van acteurs, komieken en artiesten.
Hij geeft ook een heel cynische beschrijving van de handelingen die hij soms moet verrichten en
waartegen hij opziet

Eén van zijn patiénten was Ralph Meier die als gevolg van een medische fout van Marc gestorven is.
De ik-verteller voelt zich een soort “poortwachter” voor het ziekenhuis: hij moet de juiste mensen
doorverwijzen en andere afpoeieren. Daarna beschrijft hij de ziekte van Meier, die kanker heeft . Hij
heeft hem als huisarts meegedeeld dat hij nog gemakkelijk de opnamen voor de tv-serie van keizer
Augustus kon doen. Daarna is de kanker uitgezaaid en heeft Ralph besloten euthanasie te plegen.
Zijn vrouw Judith komt Marc opzoeken in de praktijk en ze scheldt hem uit voor “moordenaar”. Marc
wordt binnen enkele dagen gedaagd voor het Medisch Tucht College. Zelf is hij daarvoor niet zo
benauwd, want “ons kent ons.” Hij denkt wel na over de zelfmoordcocktail die Ralph heeft
gedronken: hij had kort daarvoor zijn spijt ten opzichte van Marc uitgesproken, maar de lezer weet
op dat moment nog niet wat dat precies inhoudt.

Marc heeft twee dochters: de 13-jarige Julia en de twee jaar jongere Lisa. Hij is altijd erg aardig voor
zijn dochters in tegenstelling tot de strengere Caroline, met wie hij getrouwd is.

Daarna begint de vertelling over de periode waarin Marc Ralph Meier anderhalf jaar geleden heeft
leren kennen. Hij ziet meteen hoe Ralph zijn mannelijke charmes gebruikt in het eerste contact met
Caroline. Hij is een echte versierder. Marc vertelt ook hoe gemakkelijk hij is in het voorschrijven van
medicijnen. Ralph is te dik en Marc schrijft wel de nodige medicijnen voor in plaats van hem op zijn
leefgewoonten te wijzen.

Niet lang daarna worden ze uitgenodigd voor een feestje bij de acteur. Marc heeft eigenlijk geen zin
en is jaloers, omdat hij vermoedt dat Ralph achter Caroline aan zit. Maar zijn twee dochters Julia en
Lisa willen wel mee, omdat er waarschijnlijk BN’ers komen. Tijdens het feestje zoekt Judith Meier
toenadering tot Marc. Ook na het feestje hebben ze nog enkele keren contact. Marc doet dus precies
hetzelfde als waarvan hij Ralph verdenkt met zijn eigen vrouw. Dochter Julia lijkt gecharmeerd van de
oudste zoon van Ralph, Alex en ook Lisa en Thomas (de tweede zoon) kunnen het goed met elkaar
vinden

Ralph vertelt dat ze naar Frankrijk op vakantie gaan en dat ze een zomerhuis met zwembad hebben
gehuurd. Als de Schlossers in de buurt zijn, moeten ze een dagje langskomen.

Caroline en Marc bereiden de zomervakantie goed voor: ze gaan deze keer op een milieubewuste
natuurcamping logeren, maar Marc zorgt er wel voor dat ze dit doen in de buurt van het zomerhuis
van de Meiers. Wil hij iets met Judith uithalen?

Als ze een keer gaan zwemmen, komen Lisa en Julia bij toeval Alex Meier tegen. De rest is



gemakkelijk te raden: ze worden natuurlijk uitgenodigd langs te komen in het zomerhuis en daar zijn
behalve Ralph en Judith ook de Amerikaanse regisseur Stanley Forbes met zijn veel jongere vriendin
Emmanuelle. Wanneer ze bij de Meiers op bezoek zijn, kunnen de meisjes het weer goed vinden met
de jongens. Ze spelen vaak in en rond het zwembad en Ralph vraagt of ze niet bij hen willen
intrekken: het zomerhuis is groot genoeg. Dan besluiten ze de tent op het terrein van het zomerhuis
te plaatsen: er is plek zat. Maar alles wordt nogal intiem. Ralph houdt zich o.a. bezig met het naar
beneden trekken van de bikinibroekjes van Julia en Lisa. Stanley Forbes neemt veel foto’s van de
meisjes met ontblote lichaamsdelen.

Marc en Caroline gaan zelf ook op zoek naar een zomerhuis met zwembad, maar dan om er één te
kopen.

Caroline wil snel weg van de villa: ze voelt zich niet zo op haar gemak. Maar de dochters vermaken
zich best met hun vriendjes. Wanneer Ralph, Caroline, Stanley en Emmanuelle boodschappen in de
naburige stad gaan doen, zijn Marc en Judith even alleen: de kinderen spelen bij het zwembad en hij
probeert intiem te worden met Judith, totdat Marc opmerkt dat iemand hen heeft gezien (zijn
dochter Julia of Judiths moeder?) Wanneer de anderen terugkomen, heeft Ralph een zwaarduvis
meegenomen die hij met een bijl aan stukken slaat en dat dier gaat dus op de barbecue. Julia mijdt
sinds die middag haar vader. ’s Avonds wordt er flink gedronken en ze steken ook vuurwerk af. Maar
omdat het gevaarlijk vuurwerk is, moeten ze van Judith dat maar aan het strand gaan doen. Ze
vertrekken met een aantal naar het strand. Caroline blijft thuis. Marc zit bij Stanley in de auto en ze
rijden opzettelijk de milieubewuste campinghouder aan. Ze zijn lekker dronken geworden. Op het
strand gaat Ralph vuurwerk afsteken en hij doet vrij onverantwoord door een pan meters hoog de
lucht in te schieten. Dat levert gedoe op tussen Judith en Ralph, waarna Judith wegloopt. Dan breekt
het de nacht aan, die een keerpunt betekent in het leven van Marc.

Na een ruzie in een strandtent mist Marc ineens zijn dochter Julia, die met Alex op het strand was.
Ralph vertelt hem dat die naar een andere strandtent zijn gegaan. Marc is radeloos, want hij past
meestal goed op zijn dochter Julia. Eerst ontmoet hij op het strand Alex, die vertelt dat hij Julia is
kwijtgeraakt. Daarna treft hij Julia zelf aan op het strand: waarschijnlijk is ze verkracht.

Caroline wil later die avond aangifte bij de politie doen, maar Marc wil Julia die ellende besparen. Dat
zullen namelijk vervelende ondervragingen zijn. Bovendien lijkt Julia de hele affaire vergeten te zijn.
Wel besluiten ze meteen uit het zomerhuis met zwembad weg te gaan. Onderweg naar Nederland
vraagt Marc zich wie de dader kan zijn van de verkrachting. Is het Ralph Meijer?

Julia is niet meer te genieten en is een ander soort meisje (eigenlijk ervaren vrouw) geworden. Ook
Marc is een ander mens en een andere huisarts geworden. Het kan hem allemaal niet meer zo veel
schelen en hij verwaarloost zijn patiéntenbestand. Hij besteedt ook geen 20 minuten meer aan hen.
De verkrachting laat hem niet los: eerst belt Judith hem om te vertellen dat er iets is met Ralph.
Daarna belt Judiths moeder die hem meedeelt dat Ralph in de bewuste nacht bij thuiskomst meteen
is gaan douchen en zijn kleren in de wasmachine heeft gedaan. Is hij dan toch schuldig aan de
verkrachting? Het lijkt er wel op.

Dan krijgt Marc de kans op wraak. Ralph komt op zijn spreekuur om te laten zien dat hij allemaal
bulten heeft. Marc ziet meteen dat het kanker is en dat Ralph zou moeten worden doorverwezen
naar een oncoloog. Hij neemt wel weefsel weg, maar stuurt het weggenomen weefsel niet door naar
het ziekenhuis om te laten onderzoeken. Hij zegt tegen Ralph dat het niets ernstigs is. Doordat hij zelf
aan het weefsel heeft gezeten, is de kans heel groot dat hij juist daardoor uitzaaiingen heeft
veroorzaakt. Judith vertrouwt het allemaal niet maar wanneer duidelijk wordt dat Ralph kanker



heeft, krijgt hij een seksuele relatie met Judith. Dat wordt heel summier door de verteller
aangegeven.

Het gezin gaat een jaar later een grote reis naar de westkust van Amerika maken en tijdens die reis
lijkt Julia een beetje te ontdooien. Ze kijkt anders naar het leven (is in de ogen van Marc vrouw
geworden) en dat ziet hij later terug op de foto’s die hij na de reis bekijkt. Er staan ook nog foto’s op
van het jaar daarvoor en hij ziet duidelijke verschillen bij Julia. Ook ziet hij terug dat Stanley Forbes
erotisch getinte foto’s van zijn beide dochters heeft genomen en dat hij hun heeft wijsgemaakt dat ze
een carriére als fotomodel in Amerika tegemoet zouden kunnen zien. Ook de jongste dochter Lisa
heeft eraan meegedaan.

Woedend belt hij naar Forbes die verbaasd reageert. Inderdaad zou Julia een toekomst als fotomodel
in Amerika kunnen maken. Lisa is nog wat te jong voor zo’n loopbaan.

Dan komt het moment van de euthanasie van Ralph Meier weer terug in de roman. Ralph wil nog iets
opbiechten op zijn sterfbed....Hij had een jaar geleden aan Alex beloofd dat hij niets zou vertellen. De
waarheid is echter dat Julia op de middag voorafgaande aan het vuurwerk afgesproken had met een
monteur die de waterleiding was komen maken. Alex moest meegaan als dekmantel naar de
strandtent waar ze had afgesproken en hij mocht niets vertellen aan haar vader. Het is deze monteur
die Julia heeft verkracht. Julia heeft voorgewend dat ze alles verdrongen heeft, omdat ze bang is van
haar vader vanwege de verboden afspraak.

Vrijwel direct daarna neemt Ralph zijn zelfmoordborrel in, maar er komt nog een lelijk staartje aan
voor Marc. De euthanasie vindt namelijk plaats in hetzelfde ziekenhuis als waarin het weefsel van
Ralph zou zijn onderzocht een aantal maanden daarvoor. Maar dat onderzoeksresultaat is niet in de
medische dossiers terug te vinden en dat wekt wel een vermoeden in de richting van verkeerd
medisch handelen van Marc. Julia krijgt er lucht van en besluit de zaak aanhangig te maken bij het
Medisch Tucht College. Marc is daarvoor niet zo benauwd en denkt dat alles met een sisser zal
aflopen. Vlak voordat de zaak begint, wordt hij echter gebeld door één van de raadslieden van het
College. Het is zijn oud-docent Aaron Herzl, die hem helemaal doorheeft. Waarom heeft hij de dood
van Ralph veroorzaakt? Is daar een speciale reden voor? Hij blijft indringende vragen stellen en zo
suggereert Marc dat hij de dood van Ralph heeft veroorzaakt om wraak te nemen voor wat zijn
dochter is aangedaan. Daarmee kan Herzl prima leven en hij adviseert Marc de benen te nemen naar
het buitenland en de rechtszaak bij het Tucht College niet af te wachten.

Daarna staat Marc Judith Meier, die heel boos op hem was, nog een keer te woord in de wachtkamer
van zijn praktijk.

In het laatste hoofdstuk bevindt het gezin Schlosser zich aan de westkust van Amerika bij de
filmregisseur Stanley Forbes thuis. Stanley stelt hem enkele vragen: ook Forbes had een hekel aan
Ralph. Hij had namelijk tijdens de opnamen van “Augustus” ook Emmanuelle seksueel benaderd.
Altijd was hij bezig met andere vrouwen. Stanley begrijpt dat Marc iets heeft uitgehaald.

Aan het einde is er nog de slotscéne waarin Julia op de duikplank van het zwembad van Forbes staat.
Het contact met haar vader is weer normaal. Ze vraagt hem of hij ook bij haar in het zwembad wil
komen. Marc kijkt naar zijn dochter: eerst als was ze een meisje, daarna al was ze een vrouw. Dat
was de vrouw van de toekomst: die op de duikplank.

Paulien



