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   Marjan	
  Berk	
  (2007)	
  

Wat	
  wij	
  ervan	
  vonden.	
  

Nelleke	
  	
  :	
  leuk	
  boek,	
  komisch.	
  Maar	
  of	
  het	
  literatuur	
  is?	
  
Pauline	
  	
  :	
  grappig,	
  wel	
  simpel.	
  
Gerda	
  	
  	
  	
  :leest	
  gemakkelijk.	
  Ze	
  schrijft	
  vlot,	
  maar	
  er	
  zit	
  weinig	
  diepgang	
  in.	
  
Ariana	
  	
  	
  :positief	
  eigentijds	
  verhaal	
  en	
  gemakkelijk	
  leesbaar.	
  
Thea	
  	
  	
  	
  	
  	
  :flutboek,	
  voorspelbaar.	
  
Wil	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  :prettig	
  toegankelijk	
  taalgebruik.	
  Ogenschijnlijk	
  eenvoudig	
  verhaal,	
  maar	
  er	
  spreekt	
  veel	
  	
  	
  	
  
	
   	
  	
  levenservaring	
  uit.	
  
Joke	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  :matig	
  verhaal,	
  weinig	
  diepgang	
  en	
  niet	
  goed	
  uitgewerkt.	
  
Janny	
  	
  	
  	
  	
  :belevenissen	
  niet	
  altijd	
  realistisch.	
  Een	
  vrolijk	
  vakantieboek.	
  
Marné	
  	
  	
  :Met	
  plezier	
  gelezen.	
  Het	
  thema	
  ouder	
  worden	
  sprak	
  wel	
  aan.	
  Ongeloofwaardig	
  eind.	
  
Ria	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  :Weet	
  niet	
  wat	
  ze	
  er	
  over	
  moet	
  zeggen.	
  
	
  

De	
  Inhoud	
  

Betsy	
  is	
  een	
  gepensioneerde	
  70-­‐jarige	
  onderwijzeres.	
  Ze	
  is	
  nog	
  actief	
  in	
  het	
  maken	
  van	
  rekenopgaven	
  
voor	
  de	
  Citotoets	
  op	
  de	
  basisschool.	
  Ze	
  wordt	
  daar	
  voor	
  betaald	
  door	
  het	
  ministerie.	
  Ze	
  is	
  al	
  jaren	
  
weduwe.	
  Ze	
  heeft	
  een	
  zoon,Jan,	
  die	
  getrouwd	
  is	
  met	
  de	
  donkere	
  Hudson,	
  en	
  een	
  dochter,Paula,	
  
getrouwd	
  met	
  Henk.	
  

Betsy	
  gaat	
  geregeld	
  op	
  vakantie	
  naar	
  Bretagne	
  met	
  haar	
  vriendin	
  Fien.	
  Als	
  ze	
  na	
  haar	
  laatste	
  vakantie	
  
terugreist	
  met	
  de	
  trein	
  ontmoet	
  ze	
  een	
  man	
  die	
  haar	
  zijn	
  kaartje	
  geeft.	
  Het	
  is	
  Ing.K.	
  Pruim.	
  

Dan	
  krijgt	
  ze	
  te	
  horen	
  dat	
  de	
  opdrachten	
  voor	
  de	
  rekenopgaven	
  stoppen.	
  Ze	
  zijn	
  niet	
  meer	
  van	
  deze	
  
tijd.	
  Ze	
  is	
  geschokt.	
  Ze	
  vond	
  het	
  heerlijk	
  om	
  te	
  doen	
  en	
  ze	
  zal	
  de	
  inkomsten	
  missen.	
  

Fien	
  vraagt	
  haar	
  een	
  zieke	
  reisleidster	
  te	
  vervangen	
  voor	
  een	
  reis	
  naar	
  Venetie.	
  Het	
  gezelschap	
  
bestaat	
  uit	
  senioren.	
  Omdat	
  ze	
  vroeger	
  daar	
  veel	
  met	
  haar	
  echtgenoot	
  kwam,	
  denkt	
  ze	
  het	
  wel	
  aan	
  
te	
  kunnen,	
  maar	
  het	
  wordt	
  een	
  fiasco.	
  

Een	
  dorpsgenoot	
  van	
  haar,	
  Nars,	
  een	
  gepensioneerde	
  spoorwegwachter,	
  is	
  tijdelijk	
  alleen	
  thuis.	
  Zijn	
  
vrouw	
  is	
  bij	
  haar	
  vriendin	
  die	
  stervende	
  is.	
  Na	
  een	
  liesbreukoperatie	
  wil	
  hij	
  weten	
  of	
  hij	
  nog	
  aan	
  seks	
  
kan	
  doen.	
  Hij	
  nodigt	
  een	
  meisje	
  uit	
  van	
  een	
  escort	
  bureau.	
  Dat	
  wordt	
  gezien	
  door	
  Gabor,	
  de	
  
Hongaarse	
  tuinman	
  .	
  

Betsy	
  is	
  oververmoeid	
  door	
  haar	
  reis	
  als	
  reisleidster.	
  Daardoor	
  wordt	
  ze	
  ziek.	
  Ze	
  wordt	
  heel	
  duizelig.	
  
Ze	
  heeft	
  Vertigo.	
  Ze	
  blijkt	
  plotseling	
  beelden	
  te	
  zien	
  als	
  een	
  negatief	
  van	
  een	
  foto.	
  Zo	
  ziet	
  ze	
  ook	
  een	
  
vrouw	
  die	
  een	
  roos	
  werpt	
  op	
  het	
  graf	
  van	
  haar	
  man.	
  Bij	
  navraag	
  blijkt	
  dat	
  haar	
  man	
  een	
  minnares	
  
had.	
  



Ook	
  ziet	
  ze	
  beelden	
  van	
  de	
  tuinman	
  die	
  geld	
  aanneemt	
  van	
  een	
  huilende	
  Nars.	
  Hij	
  wordt	
  
gechanteerd	
  door	
  Gabor,	
  die	
  geld	
  wil	
  hebben	
  om	
  een	
  cd	
  op	
  te	
  nemen	
  met	
  zijn	
  liedjes.	
  Ze	
  gaat	
  naar	
  
Gabor	
  en	
  jaagt	
  hem	
  het	
  dorp	
  uit.	
  

Door	
  haar	
  helderziendheid	
  besluit	
  Betsy	
  clairvoyante	
  te	
  worden.	
  Ze	
  verdient	
  er	
  veel	
  geld	
  mee.	
  Ze	
  
krijgt	
  van	
  Bertus	
  K.Pruim	
  een	
  glazen	
  bol.	
  

Motto	
  

Het	
  is	
  nooit	
  te	
  laat	
  te	
  worden	
  wat	
  we	
  hadden	
  willen	
  zijn.	
  

Thema	
  

Ouder	
  worden.	
  	
  
	
  
Over	
  de	
  auteur	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Marjan	
  Berk	
  (Marie-­‐Janne	
  van	
  Baaren)	
  is	
  geboren	
  op	
  11	
  juli	
  1932	
  in	
  Zeist.	
  Na	
  de	
  scheiding	
  van	
  haar	
  
ouders	
  trok	
  zij	
  met	
  haar	
  moeder	
  en	
  broer	
  in	
  1938	
  naar	
  Amersfoort.	
  In	
  1954	
  haalde	
  zij	
  haar	
  
verpleegstersdiploma.	
  Ze	
  ging	
  echter	
  naar	
  de	
  Amsterdamse	
  Toneelschool.	
  

Ze	
  was	
  27	
  jaar	
  werkzaam	
  in	
  het	
  cabaret	
  (bij	
  Wim	
  Kan,	
  Lurelei,	
  Jaap	
  van	
  der	
  Merwe),	
  toneel,	
  musical,	
  
film	
  en	
  televisie.	
  

In	
  1977	
  schreef	
  Marjan	
  Berk	
  de	
  muzikale	
  show	
  Moeder	
  en	
  haar	
  jongens,	
  waarna	
  zij	
  voor	
  radio	
  en	
  tv	
  
ging	
  schrijven.	
  In	
  1994	
  ontving	
  zij	
  voor	
  de	
  66delige	
  tvserie	
  de	
  Vrouwenvleugel	
  de	
  Televizierring.	
  

In	
  1981	
  had	
  zij	
  al	
  haar	
  eerste	
  boek	
  geschreven:	
  Nooit	
  meer	
  slank,	
  waarna	
  meer	
  dan	
  veertig	
  romans,	
  
verhalen	
  en	
  kinderboeken	
  verschenen.	
  Zes	
  van	
  haar	
  boeken	
  werden	
  in	
  het	
  Duits	
  vertaald.	
  Vanaf	
  
1983	
  schrijft	
  zij	
  columns	
  voor	
  het	
  Utrechts	
  Nieuwsblad,	
  Algemeen	
  Dagblad,	
  Provinciale	
  Zeeuwsche	
  
Courant,	
  Gaykrant	
  en	
  de	
  Margriet.	
  

In	
  2001	
  speelde	
  ze	
  in	
  de	
  Vaginamonologen.	
  Ze	
  is	
  lid	
  van	
  het	
  comité	
  van	
  aanbeveling	
  van	
  de	
  stichting	
  
Stop	
  de	
  Bezetting.	
  

Trivia	
  

Ze	
  is	
  twee	
  keer	
  getrouwd	
  geweest.De	
  tweede	
  echtgenoot	
  was	
  Ruud	
  Bos,	
  componist.	
  Ze	
  heeft	
  vijf	
  
kinderen	
  en	
  6	
  kleinkinderen.	
  In	
  2007	
  won	
  ze	
  één	
  miljoen	
  euro	
  in	
  de	
  Lotto.	
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