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Aanwezig waren: 
 
Gerda Mooi boek, ook spannend boek. Bijzonder dat dit boek is uitgegeven na 50 jaren. 
 
Ria  Veel gekonkel, veel geroddel, weinig militaire acties. 
 
Marné Leuke schrijfstijl, de auteur geeft goed inzicht in de situatie, maar niet veel 

diepgang. 
 
Thea  Leuk boek om te lezen, veel gekonkel, heeft mij niet echt gepakt. 
 
Ariane Interessant verhaal. Geeft een goed beeld van de situatie ter plekke en in die tijd. 
 
Janny  Een verslag, geen roman. Schrijfstijl sprak mij niet aan. 
 
Nelleke Prachtig verslag, zou graag hierover een film zien. 
 
Wil Heerlijk boek om te lezen, maar geen roman. Interessant journalistiek verslag, 

mooi tijdsbeeld.  
 
Paulien Niet aanwezig, heeft boek niet uitgelezen. 
 
 
 
Inhoud van het boek: 
 
De inhoud van het boek is meer een journalistiek verslag dan een verhaal op zich. Dekker, de 
resident is de waarnemer in het boek. 
Dekker is aangesteld als controleur van een bestuurspost in Zakar, een buitenpost in het 
binnenland van Nieuw-Guinea. Zijn grootste opgave is om de strijd tussen de verschillende 
stammen te voorkomen. 
Hij wordt daarbij door een Amerikaanse antropoloog gedwarsboomd, die oorlog voeren ziet als 
een natuurlijke staat van dit volk. Hij gelooft  in de edele wilde.  
Dekker krijgt een uitgestrekt gebied onder zijn hoede met rivaliserende stammen, terwijl hij 
slechts kan beschikken over een handjevol politiemannen en enkele missiepaters en zendelingen.  
Dekker heeft het zwaar met de inlanders Kwarepak, Kelo, Woko. De sluimerende 
stammenoorlog is niet meer te  beteugelen en als er dan een babylijkje zonder oren en uitgeprikte 
ogen wordt neergelegd voor een post, is dat voor Dekker een oorlogsverklaring en zal Dekker 
dus de bush in moeten om vrede te stichten. 
De inhoud gaat voornamelijk over de verhouding van de resident en zijn medewerkers tegenover 
de inlanders. Enkele zinnen zijn gewijd aan een romance tussen Dekker en een van de 
echtgenotes van een beambte. De inhoud speelt zich af in de laatste jaren van het bezit van 
Nieuw-Guinea  van Nederland. De inhoud is niet erg diepgaand. We komen niet veel te weten 
over de gevoelens van de personages. Het is in feite een verslag van het bestuursleven, dat 
gezien moet worden tegen de achtergrond van de koloniale overheersing. 



 
Bijzonderheid bij de uitgave: 
 
Het verhaal “Met stille trom” is reeds geschreven  in 1962. Het is toen niet gepubliceerd om 
reden dat de oorspronkelijke bevolking geen rol speelde in het verhaal en de Hollanders die 
gestationeerd waren in Nieuw-Guinea zouden zichzelf kunnen herkennen, een sleutelroman dus. 
Echter: in 2011 waren deze mensen door de tijd ingehaald. Deze roman, die zijn eerste was van 
F. Springer, is tevens zijn laatste geworden. 
 
 
Titelverklaring: 
 
De titel “Met stille trom” verklaart het feit dat de Nederlanders onder invloed van de 
Amerikanen gedwongen werden tegen hun zin te vertrekken uit Nieuw Guinea in 1962. 
 
 
Over de auteur: 
 
Carl Jan Schneider schreef onder het pseudoniem F. Springer. Hij is geboren in 1932 in 
Nederlands-Indiè en gestorven in 2011. 
De tweede wereldoorlog bracht hij gedeeltelijk door in een interneringskamp. Daarna kwam hij 
naar Nederland. Volgde het gymnasium, studeerde rechten in Leiden. Zijn verhalen baseerde hij 
veelal op zijn ervaringen als bestuursambtenaar en diplomaat in Iran, Ned.-Nieuw Guinea en 
Bangladesh.  
Hij debuteerde in 1962 met zijn verhalenbundel Berichten uit Hollandia. Daarna schreef hij 14 
boeken, waaronder het boekenweekgeschenk in 1990, genaamd Sterremeer. 
Voor Bougainville kreeg hij de Ferdinand Bordewijkprijs. 
Schneider was 50 jaar verbonden aan de uitgeverij Querido. 
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