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Wat	
  vinden	
  we	
  ervan:	
  
Ria:	
   Helaas	
  niet	
  uitgelezen.	
  Het	
  leek	
  heel	
  realistisch.	
  
Marné:	
  Boeiend	
  boek,	
  spannend	
  om	
  te	
  lezen.	
  
Ariana:	
   Is	
  gestrand.	
  Het	
  is	
  niet	
  prettig	
  om	
  te	
  lezen.	
  
Paulien:	
  Onderhoudend	
  verhaal,	
  makkelijk	
  leesbaar	
  boek.	
  
Nelleke:	
  Ook	
  onderhoudend,	
  makkelijk	
  leesbaar	
  boek,	
  documentaire-­‐achtig	
  geschreven	
  .	
  
Wil:	
  	
   Ook	
  onderhoudend	
  boek,	
  prettig	
  geschreven.	
  
Thea:	
   Heel	
  mooi	
  onderhoudend	
  boek.	
  
Gerda:	
   Met	
  plezier	
  gelezen,	
  mooi	
  boek.	
  Braam	
  is	
  één	
  van	
  haar	
  favoriete	
  schrijfsters.	
  
Janny:	
   Meeslepend	
  verhaal.	
  Einde	
  minder	
  geslaagd.	
  
	
  
Achtergrond	
  van	
  de	
  schrijfster:	
  
Conny	
  Braam	
  werd	
  op	
  28	
  februari	
  in	
  1948	
  geboren	
  in	
  Arnhem.	
  Eind	
  jaren	
  zestig	
  vertrok	
  ze	
  naar	
  
Amsterdam	
  om	
  haar	
  droom,	
  schrijfster	
  en	
  illustratrice	
  te	
  worden,	
  te	
  verwezenlijken.	
  
Ze	
  is	
  een	
  Nederlandse	
  anti-­‐apartheidsactivist,	
  journalist	
  en	
  schrijfster.	
  Zij	
  was	
  in	
  1971	
  één	
  van	
  de	
  
oprichters	
  van	
  de	
  Anti-­‐Apartheidsbeweging	
  Nederland	
  (AABN).	
  Deze	
  beweging,	
  waarvan	
  Conny	
  
Braam	
  tot	
  1994	
  	
  voorzitter	
  was,	
  ondersteunde	
  het	
  Afrikaans	
  Nationaal	
  Congres	
  (ANC)	
  –	
  de	
  partij	
  van	
  
Nelson	
  Mandela	
  en	
  informeerde	
  het	
  Nederlandse	
  publiek	
  over	
  de	
  daden	
  van	
  het	
  apartheidsregime	
  in	
  
Zuid-­‐Afrika.	
  In	
  1986	
  werd	
  Conny	
  Braam	
  door	
  leiders	
  van	
  het	
  ANC	
  in	
  ballingschap	
  gevraagd	
  deel	
  te	
  
nemen	
  aan	
  de	
  Operatie	
  Vula.	
  Ze	
  hielp	
  met	
  het	
  opzetten	
  van	
  schuilplaatsen	
  in	
  Zuid-­‐Afrika	
  en	
  met	
  het	
  
binnensmokkelen	
  van	
  documenten.	
  Ze	
  verzorgde	
  ook	
  contacten	
  in	
  Europa,	
  waar	
  ANC-­‐leden	
  zich	
  
konden	
  schuilhouden.	
  Ze	
  ontmoette	
  veel	
  prominente	
  ANC-­‐leden.	
  In	
  1990	
  bezocht	
  ze	
  Zuid-­‐Afrika	
  voor	
  
het	
  eerst.	
  Sinds	
  1992	
  publiceert	
  ze	
  romans	
  en	
  debuteerde	
  ze	
  met	
  ‘Operatie	
  Vula’.	
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Korte	
  inhoud	
  :	
  
De	
  roman	
  bestaat	
  uit	
  2	
  delen.	
  Deel	
  1	
  speelt	
  zich	
  af	
  tijdens	
  de	
  Eerste	
  Wereldoorlog.	
  Deel	
  2	
  speelt	
  zich	
  
af	
  in	
  de	
  eerste	
  jaren	
  na	
  de	
  Eerste	
  Wereldoorlog.	
  De	
  2	
  verhaallijnen	
  komen	
  in	
  deel	
  2	
  samen.	
  	
  	
  
	
  
De	
  eerste	
  verhaallijn:	
  
De	
  Engelse	
  Robin	
  Ryder	
  	
  werkt	
  als	
  onderwijzer	
  op	
  een	
  basisschool,	
  maar	
  onder	
  druk	
  	
  van	
  het	
  oordeel	
  
van	
  zijn	
  collega’s,	
  meldt	
  hij	
  zich	
  vrijwillig	
  aan	
  bij	
  het	
  leger.	
  Het	
  is	
  1917	
  en	
  ze	
  moeten	
  naar	
  het	
  front.	
  
De	
  leidinggevenden	
  zeggen	
  dat	
  de	
  Duitse	
  stellingen	
  al	
  zijn	
  weggebombardeerd,	
  maar	
  dat	
  blijkt	
  niet	
  
waar	
  te	
  zijn.	
  Er	
  vallen	
  veel	
  doden	
  en	
  gewonden	
  en	
  ook	
  Robin	
  raakt	
  gewond	
  en	
  wordt	
  door	
  een	
  man	
  
met	
  een	
  litteken	
  naar	
  het	
  hospitaal	
  gebracht.	
  Daar	
  wordt	
  hij	
  provisorisch	
  opgelapt	
  en	
  weer	
  terug	
  
naar	
  het	
  front	
  gestuurd.	
  Ze	
  liggen	
  in	
  de	
  loopgraven	
  en	
  Robin	
  is	
  doodsbang,	
  hij	
  raakt	
  in	
  paniek	
  door	
  al	
  
het	
  geweld	
  om	
  hem	
  heen.	
  Een	
  ziekenbroeder	
  geeft	
  hem	
  pillen	
  (cocaïne),	
  waarna	
  hij	
  overmoedig	
  op	
  
de	
  tegenstander	
  af	
  gaat.	
  Hij	
  wordt	
  getroffen	
  door	
  een	
  granaat	
  en	
  raakt	
  een	
  deel	
  van	
  zijn	
  gezicht	
  
kwijt.	
  Hierna	
  wordt	
  hij	
  naar	
  een	
  ziekenhuis	
  in	
  Engeland	
  overgebracht	
  waar	
  een	
  plastisch	
  chirurg	
  
probeert	
  de	
  aangerichte	
  schade	
  zo	
  veel	
  mogelijk	
  te	
  herstellen.	
  	
  Zijn	
  ouders	
  komen	
  op	
  bezoek	
  en	
  
praten	
  alleen	
  over	
  ditjes	
  en	
  datjes,	
  maar	
  niet	
  over	
  hem	
  zelf.	
  Dat	
  maakt	
  Robin	
  woedend	
  en	
  hij	
  spuugt	
  
zijn	
  moeder	
  in	
  het	
  gezicht.	
  Hij	
  krijgt	
  een	
  metalen	
  maskertje	
  aangemeten,	
  waarmee	
  hij	
  zich	
  aan	
  de	
  
buitenwereld	
  kan	
  vertonen.	
  Maar	
  dan	
  heeft	
  Robin	
  helemaal	
  genoeg	
  van	
  het	
  ziekenhuisbestaan	
  en	
  
besluit	
  er	
  vandoor	
  te	
  gaan,	
  hij	
  neemt	
  zoveel	
  mogelijk	
  	
  cocaïne	
  pillen	
  mee.	
  
	
  
Tweede	
  verhaallijn:	
  
Lucien	
  Hirschland	
  is	
  handelsreiziger	
  van	
  de	
  Nederlandse	
  Cocaïne	
  Fabriek	
  en	
  woont	
  met	
  zijn	
  zuster	
  
Swaantje	
  in	
  een	
  groot	
  pand	
  in	
  Haarlem.	
  Aangezien	
  Nederland	
  in	
  de	
  eerste	
  wereldoorlog	
  neutraal	
  was	
  
leverden	
  zij	
  cocaïne	
  aan	
  ieder	
  die	
  dat	
  wenste.	
  Van	
  de	
  heer	
  Bryan	
  Kirkpatrick,	
  vertegenwoordiger	
  van	
  
een	
  Engelse	
  Farmaceutische	
  fabriek,	
  ontvangt	
  hij	
  een	
  grote	
  order	
  voor	
  een	
  partij	
  cocaïne.	
  Lucien	
  
werkt	
  op	
  provisiebasis	
  en	
  kan	
  zich	
  wel	
  wat	
  luxe	
  veroorloven.	
  Naast	
  zijn	
  Mercedes	
  koopt	
  hij	
  nu	
  ook	
  
zijn	
  felbegeerde	
  Harley	
  Davidson.	
  Op	
  zijn	
  Harley	
  rijdt	
  hij	
  naar	
  Arnhem,	
  waar	
  hij	
  een	
  bespreking	
  heeft	
  
met	
  de	
  Duitser	
  Franz	
  Biedermann.	
  Hij	
  haalt	
  een	
  order	
  binnen	
  voor	
  	
  1000	
  kilo	
  cocaïne	
  tegen	
  een	
  hoge	
  
prijs,	
  die	
  direct	
  moet	
  worden	
  afgeleverd	
  in	
  België	
  	
  op	
  het	
  strijdtoneel.	
  Hij	
  zal	
  het	
  spul	
  zelf	
  ter	
  plaatse	
  
afleveren.	
  Onderweg	
  ziet	
  hij	
  veel	
  ellende	
  en	
  gewonde	
  soldaten	
  en	
  begint	
  hij	
  zich	
  te	
  realiseren	
  wat	
  
voor	
  rol	
  drugs	
  kunnen	
  spelen,	
  zeker	
  ook	
  in	
  de	
  oorlog.	
  
Als	
  	
  Lucien	
  bij	
  zijn	
  baas	
  op	
  het	
  matje	
  wordt	
  geroepen	
  krijgt	
  hij	
  te	
  horen	
  dat	
  tijdens	
  het	
  transport	
  naar	
  
België	
  100	
  kilo	
  cocaïne	
  is	
  verdwenen.	
  Hoe	
  dat	
  mogelijk	
  is	
  begrijpt	
  Lucien	
  niet,	
  want	
  hij	
  heeft	
  de	
  lading	
  
geen	
  ogenblik	
  uit	
  het	
  oog	
  verloren.	
  Hij	
  vraagt	
  zich	
  af	
  of	
  de	
  Duitsers	
  hem	
  een	
  loer	
  hebben	
  gedraaid.	
  
Na	
  de	
  oorlog	
  komt	
  Franz	
  Biedermann	
  naar	
  Nederland	
  en	
  doet	
  zowel	
  Lucien,	
  als	
  een	
  naaste	
  collega	
  
van	
  hem,	
  Thomas	
  Olyrook	
  een	
  aanbod	
  om	
  voor	
  hem	
  te	
  komen	
  werken.	
  Echter	
  Lucien	
  gaat	
  daar	
  niet	
  
op	
  	
  in	
  en	
  kiest	
  ervoor	
  zijn	
  huidige	
  baan	
  te	
  houden.	
  	
  
Het	
  is	
  1920	
  en	
  Lucien	
  werkt	
  nog	
  steeds	
  in	
  dezelfde	
  functie	
  bij	
  de	
  zelfde	
  fabriek.	
  De	
  fabriek	
  draait	
  op	
  
volle	
  toeren	
  en	
  maakt	
  veel	
  winst.	
  Op	
  een	
  dag	
  rijdt	
  hij	
  met	
  zijn	
  auto,	
  op	
  weg	
  van	
  zijn	
  werk	
  naar	
  huis,	
  
een	
  bedelaar	
  aan.	
  Dit	
  blijkt	
  de	
  Engelse	
  Robin	
  Ryder	
  te	
  zijn,	
  die	
  zegt	
  op	
  zoek	
  te	
  zijn	
  naar	
  werk	
  in	
  
Nederland.	
  Lucien	
  voelt	
  zich	
  schuldig	
  en	
  neemt	
  Robin	
  mee	
  naar	
  zijn	
  huis.	
  Tegen	
  de	
  zin	
  van	
  Lucien,	
  
biedt	
  Swaantje	
  aan	
  Robin	
  aan	
  om	
  te	
  blijven	
  overnachten.	
  Hierna	
  blijft	
  Robin	
  in	
  het	
  huis	
  logeren.	
  
Lucien	
  gaat	
  op	
  bezoek	
  bij	
  zijn	
  zieke	
  collega	
  Olyrook	
  en	
  koopt	
  cocaïne	
  van	
  hem	
  om	
  aan	
  zijn	
  vriendin	
  
Pola	
  te	
  geven.	
  Thuis	
  vertelt	
  Robin	
  aan	
  Lucien	
  dat	
  hij	
  nachtmerries	
  heeft	
  en	
  dat	
  hij	
  niet	
  kan	
  slapen	
  en	
  



pillen	
  slikt.	
  Robin	
  is	
  verslaafd	
  aan	
  coke	
  en	
  raakt	
  helemaal	
  in	
  de	
  war	
  als	
  zijn	
  voorraad	
  pillen	
  op	
  is.	
  
Lucien	
  wil	
  hem	
  voor	
  1	
  keer	
  helpen	
  en	
  geeft	
  hem	
  een	
  wikkel	
  cocaïne.	
  Dit	
  koopt	
  hij	
  bij	
  Olyrook,	
  die	
  
intussen	
  voor	
  zichzelf	
  is	
  begonnen.	
  Pola	
  en	
  Robin	
  hebben	
  steeds	
  meer	
  coke	
  nodig.	
  	
  Tijdens	
  een	
  
bezoek	
  aan	
  Olyrook	
  ontmoet	
  Lucien	
  wederom	
  Franz	
  Biedermann,	
  die	
  hem	
  uitnodigt	
  om	
  naar	
  Berlijn	
  
te	
  komen	
  voor	
  zaken.	
  In	
  Berlijn	
  levert	
  Lucien	
  cocaïne	
  aan	
  Biedermann,	
  die	
  hem	
  contant	
  betaalt,	
  
hetgeen	
  zeer	
  ongebruikelijk	
  is.	
  	
  Daar	
  ontmoet	
  hij	
  ook	
  weer	
  Pola,	
  die	
  een	
  gouden	
  toekomst	
  als	
  actrice	
  
was	
  beloofd,	
  maar	
  nu	
  totaal	
  verslaafd	
  is	
  en	
  aan	
  lager	
  wal	
  is	
  geraakt.	
  	
  Wanneer	
  Lucien	
  weer	
  op	
  bezoek	
  
gaat	
  bij	
  de	
  zieke	
  Olyrook,	
  vertelt	
  de	
  hulp	
  Palacky	
  hem	
  dat	
  Olyrook	
  in	
  de	
  oorlog	
  100	
  kilo	
  coke	
  heeft	
  
achtergehouden.	
  Biedermann	
  wist	
  daarvan	
  en	
  chanteerde	
  Olyrook	
  daarmee.	
  Daarom	
  moest	
  Olyrook	
  
cocaïne	
  aan	
  Biedermann	
  leveren,	
  die	
  het	
  op	
  de	
  illegale	
  markt	
  verkocht.	
  
	
  
In	
  Amsterdam	
  ontmoet	
  Lucien	
  de	
  heer	
  Bryan	
  Kirkpatrick,	
  die	
  de	
  oom	
  van	
  Robin	
  blijkt	
  te	
  zijn.	
  Deze	
  
oom	
  had	
  Robin	
  aangeraden	
  naar	
  Amsterdam	
  te	
  gaan	
  en	
  contact	
  te	
  zoeken	
  met	
  Lucien,	
  die	
  hem	
  van	
  
zijn	
  verslaving	
  zou	
  kunnen	
  afhelpen.	
  Nu	
  komt	
  alles	
  dus	
  uit,	
  wat	
  ooit	
  toeval	
  leek,	
  was	
  helemaal	
  geen	
  
toeval.	
  Swaantje	
  wil	
  Robin	
  wel	
  helpen	
  met	
  afkicken.	
  	
  
	
  
Marnix	
  Christiaans,	
  de	
  vriend	
  van	
  Swaantje,	
  waarschuwt	
  Lucien	
  voor	
  de	
  nieuwe	
  Opiumwet.	
  Er	
  zal	
  
meer	
  worden	
  gecontroleerd	
  en	
  als	
  zal	
  blijken	
  dat	
  hij	
  Robin	
  en	
  Pola	
  van	
  coke	
  voorziet,	
  kan	
  hij	
  zijn	
  
baan	
  verliezen.	
  	
  
Robin	
  is	
  verliefd	
  op	
  Swaantje,	
  en	
  als	
  hij	
  weer	
  eens	
  flink	
  heeft	
  gebruikt,	
  probeert	
  hij	
  Swaantje	
  te	
  
verwonden.	
  Op	
  dat	
  moment	
  komt	
  Lucien	
  thuis	
  en	
  grijpt	
  in,	
  maar	
  kan	
  niet	
  voorkomen	
  dat	
  Swaantje	
  
toch	
  een	
  grote	
  snee	
  in	
  haar	
  wang	
  oploopt.	
  	
  
Enige	
  tijd	
  later	
  wordt	
  Lucien	
  bij	
  de	
  directie	
  van	
  de	
  Nederlandse	
  cocaïne	
  fabriek	
  geroepen	
  en	
  krijgt	
  te	
  
horen	
  dat	
  hij	
  uitstekend	
  werk	
  heeft	
  gedaan.	
  Hij	
  wordt	
  weggepromoveerd	
  naar	
  Java	
  waar	
  een	
  
opiumfabriek	
  wordt	
  gestart	
  en	
  waar	
  ze	
  een	
  goede	
  handelsreiziger	
  zeer	
  goed	
  kunnen	
  gebruiken.	
  	
  	
  
Robin	
  wordt	
  door	
  Swaantje	
  teruggebracht	
  naar	
  Engeland.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  


