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“Het	
  complot	
  tegen	
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  Philip	
  Roth	
  
 
Afwezig: Wil, Ria, Nelleke en Marné 
Wat vonden we ervan 
Gerda: Mooi boek, goed geschreven 
Wil: Met plezier gelezen, maar wat moeten we ervan geloven i.v.m. het presidentschap van 
Lindbergh 
Ria: Te weinig gelezen voor een goed oordeel, wel goed. 
Marné: Heel goed geschreven. Je neemt het verhaal als waar gebeurd aan. 
Ariana: Begin lastig en verwarrend, later goed. 
Janny: Mooi en knap geschreven, veel geschiedenis, interessant. 
Paulien: Wat ze ervan gelezen heeft vond ze goed. 
Annelies: Bijzonder en mooi boek. In één keer uitgelezen. 
Thea: Ook niet voldoende gelezen voor een goed oordeel. 
 
De schrijver is in 1933 geboren uit Joodse ouders. Zijn vader was verzekeringsagent. Philip 
studeert rechten en Engels. Werkte op de Universiteit van Pennsylvania. Hij werd ook wel 
geschiedschrijver van de moderne erothiek genoemd. 
Boeken van hem o.a. 
Vaarwel Columbus 
Heksenjacht tegen communisme 
De Amerikaanse pastorale 
Portnoys klacht 
De Grote Amerikaanse roman 
Zuckerman, gebonden trilogie 
 

De	
  inhoud	
  van	
  het	
  boek:	
  
Het verhaal speelt zich af tussen juni 1940 en oktober 1942. Charles Lindbergh wordt president 
van Amerika. Hoewel dit geen werkelijkheid is, deed hij meer dan alleen vliegen. Hij was ook 
politiek actief en had nazistische denkbeelden en vond dat Amerika zich buiten de oorlog in 
Europa moest houden. De jodenhaat neemt toe onder president Lindbergh. Er worden allerlei 
regels voorgeschreven die bedoeld zijn om de joden meer te integreren in de Amerikaanse 
samenleving en te verspreiden over het land. Er breken rassenrellen uit en de nazi’s dreigen aan 
de macht te komen. 
In deze periode leeft ook het gezin Philip Roth. De vader verzet zich tegen alle regels en 
weigert te verhuizen omdat hij zich meer Amerikaan voelt dan Jood. Het gezin dreigt uiteen te 
vallen door de pro- en contraverhoudingen t.a.v. Charles Lindbergh.  
Tijdens een rede in het land wordt op de terugvlucht het vliegtuig met de president vermist. 
Niemand weet wat er gebeurd is en nooit wordt er meer iets van hem gehoord. Pas als een 
schoonzus van Philip Roth (die met een rabbi getrouwd was en bevriend met Charles 
Lindbergh en de Duitsers) vertelt waarom Lindbergh president moest worden, wordt er meer 
duidelijk. Het blijkt alles te maken te hebben met de ontvoering van het zoontje van Lindbergh. 
Zo ook waarschijnlijk met de verdwijning van het vliegtuig met Charles Lindbergh. Chantage 
dus. 
 
Thea 
 


