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Paulien:  Geen leuk boek, weinig inspirerend. 
Marné: Tech. knap geschreven, inhoud: niks. 
Ariana: Knap geschreven, eigentijds, seks-obsessie. 
Janny: Vreselijk boek, met moeite uitgelezen. 
Annelies: Oppervlakkig, soort encyclopedie. 
Wil: Prettig geschreven, sprak haar verder niet aan. 
Gerda: (Was er niet.) Knap geschreven, veel herkenbare dingen, Venetië, 

Verona, Leiden. 
Thea: Met moeite uitgelezen. 
Ria: Niet uitgelezen. 
Nelleke (Was er niet.) Mooi geschreven. 

 
 

Samenvatting	  
 
Daniël Schaaf, journalist, is in Venetië waar hij een reportage maakt over de staking 
van gondeliers. Daar stuit hij op een treurig verhaal van één van de kopstukken van de 
staking. Zijn dochter heeft zelfmoord gepleegd omdat zij er niet tegen kon dat haar 
geheim op straat was komen te liggen. 
De eigenlijke hoofdpersoon is Arthur Citroen. Woont in Leiden en is bezig te 
promoveren in de kunstgeschiedenis. Hij begint een verhouding met één van zijn 
studenten, Felicia. Het maken van privé film opnamen loopt slecht af omdat het op 
internet verschijnt. Ook dit geheim komt op straat te liggen en de media duiken er 
boven op. 
Journalist Daniël Schaaf neemt contact op met Arthur en nodigt hem uit in zijn nacht-
radioprogramma om zijn onschuld te bewijzen voor het verschijnen op internet. Ook 
dat loopt niet goed af. Arthur denkt dat Daniël de schuldige is en loopt boos weg, de 
studio uit. 
Drie dagen na de uitzending komt er een jongen bij hem langs, Guido, de ex-vriend 
van Felicia. Hij zegt dat hij de schuldige is en wraak wilde nemen. Ook vertelt hij dat 
Felicia zelfmoord heeft gepleegd door de ze in te lopen. Arthur vertrekt naar 
Frankrijk, waar hij de voetnoot van zijn leven wil schrijven. Een meisje, Julia, 
verzorgt hem daar en doet de boodschappen. Als ze op één van de laatste dagen af 
komt rekenen is Arthur bezig met een touw aan de dakbalk. Gaat ook hij zelfmoord 
plegen? Het meisje zegt dat het morgen zal gaan regenen achter de heuvels. Ja, denkt 
hij, morgen zal het gaan regenen over de heuvels. 
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En Ariana, jij bedankt voor je extra werk en duidelijke toelichting. 
 
Thea 


