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Besproken werd het boek "De Onzichtbaren" van Karel Glastra van Loon 2003. 

Aanwezig: Ariana, Annelies. Janny. Nelleke. Tammina, Paulien. Marné. Ria. Gerda, Wil. 
Atw·ezig: Thea. 

Wat vonden wij van dit boek: 

Ariana: een indrukwekkend boek. maar een treurig verhaal. 

Annelies: mooi, bijzonder boek. makkelijk leesbaar. 
Janny: mooi boek. interessant. 
Nelleke: zielloos boek. westers boek. op afstand beschreven. 

Tammina: beklemmend, begin was sprankelend. maar moeite met uitlezen. 
Paulien: ontroerend verhaal. laatste stuk minder krachtig. makkelijk leesbaar. 

Marné: mooi. indringend verhaal. 
Ria: makkelijk leesbaar. goed voor te stellen verhaal. 

Thea: mooi boek. 2x gelezen. heeft moeite met namen gehad. 
Gerda: beklemmend, situatie is iets verbeterd.heeft wel hoop. 
Wil: een goed leesbaar verhaal. beschrijving van indringende ervaringen van mensen. 

Samenvatting: 

De onzichtbaren vertelt het verhaal over het leven onder het dictatoriale regime in Birma in de 
jaren zestig. De hoofdpersoon is Min Thein. een Karen. Hij heeft een broer. Ngar Yoo. De 
vader van MinThein ziet hem niet staan. MinThein voelt zich duidelijk achtergesteld. Zijn 
broer verdrinkt tijdens het 
vissen. Maar ook na dit gebeuren ziet zijn vader hem niet staan. Deze beide feiten 
beïnvloeden MinThein zijn hele verdere leven. 
MinThein heeft een gelukkig leven met Hser Pser Paw. Wanneer ze na 9 kinderloze jaren 
zwanger blijkt. besluiten MinThein en Pser Pser Paw naar Thailand te vluchten. 

Tijdens deze vlucht worden ze overvallen in het zogenoemde Vergeten Dal. Dit gebeurde in 
opdracht van iemand uit de voormalige woonplaats van Min Thein. 

Tijdens de aanval sterft Pser Pser Paw en wordt Min Thein blind. Toch wordt het 
vluchtelingenkamp bereikt. 
Min Thein heeft niet veel meer om voor te leven. Echter. hij trekt zich het lot aan van 

Tommy, een kindsoldaat dat tegen de Karen vocht. Ondanks zijn leven in het 
vluchtelingenkamp maakt hij het beste ervan. 

Thema en titelverklaring: 

Het thema van het boek is de onzichtbaarheid van Birmese vluchtelingen. dat verklaart ook de 
titel. Maar behalve dat gaat het over het leven onder een dictatoriaal regime en het leven van 
mensen in een vluchtelingenkamp. 



Biografie: 

Karel Glastra van Loon \Verd geboren in 1962 in Amsterdam in een groot gezin. 
Hij was journalist voorNieuwe Revue en Vrij Nederland. Hij heeft een jaar gewerkt op de 
Hastings Senior High School in Minnesota. 
Daarna bij de Sociale Dienst in Amsterdam, was bureauredacteur van Elsevier. 
Als algemeen verslaggever van Nieuwe Revue heeft hij veel reizen gemaakt naar o.a. Cuba, 
Tsjecho-Slowakije, Rusland, Armenië, Estland, Koeweit .Hij nam bovendien als vrijwilliger 
deel aan een herbebossingsproject in Nicaragua. 
Het boek "'De Onzichtbaren"is geschreven op verzoek van de Stichting Vluchteling. om het 
begrip Birmese vluchtelingen in Thailand meer bekendheid te geven in Nederland. Glastra 
van Loon verbleef daartoe meerdere maanden in een vluchtelingenkamp in Thailand. 
Hij werd slechts 42 jaar oud en stierf aan een hersentumor in 2005. 
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