
26	  juli	  2011:	  Zonder	  noorden	  komt	  niemand	  thuis	  

van	  Nelleke	  Noordervliet	  
 
Afwezig: Janny en Paulien 
 
Gerda: Aardig boek, blijft niet zo hangen. 
Wil: Niet boeiend, wel mooi geschreven over de natuur. 
Ria: Fijn om te lezen. De hoofdpersoon eerst wat agressief, later wat 

milder. 
Marné: Aardig boek, maar geen indruk gemaakt. 
Adriana: Koel verhaal, eind dat open of gesloten kan blijven. 
Nelleke: Oppervlakkig. 
Annelies: Spannend, interessant boek. 
Dicky: Slap verhaal, weinig diepgang. 
Thea: Gedeelten over natuur mooi beschreven. Rest blijft niet zo hangen. 
 
 
Nelle Noordervliet is geboren op 6-11-1945 in Rotterdam. Van 1963 _ 1983 
gestudeerd in Leiden en Utrecht. Slaagt Cum Laude. 
Haar grote voorbeeld is Hella Haasse. Allebei historisch besef en belangstelling voor 
geschiedenis. Twee maal genomineerd voor de AKO- en Librisprijs, maar niet 
gekregen. Is wel één van de beste 20 Nederlandse historici. 
Andere boeken van haar, o.a.: 
Romans: Snijpunt, Uit het paradijs, De naam van de vader. 
Novellen: Veeg teken, Water en as. 
Geschiedenis: Een stad vol boeken, Nederland in de Gouden Eeuw. 
 

Inhoud	  van	  het	  boek	  
Robert Anderson is weduwnaar. Zijn vrouw, Suzanne, werd vermoord door Johnny H. 
Als deze man vrijkomt weet Robert dat hij niet in één land kan wonen en leven met de 
man die zijn leven verwoestte. Hij gaat naar Canada, huurt daar een huis in het dorpje 
Horn bij Vancouver. 
Daar hoopt hij te kunnen vergeten. 
Al snel komt hij erachter dat de vorige bewoonster, Beverly Walker, twee jaar 
geleden het dorp heeft verlaten en nooit meer is teruggekomen. 
Hij wordt nieuwsgierig en gaat op onderzoek uit. Al snel krijgt hij de indruk door 
gesprekken met dorpsbewoners, dat ze het helemaal niet zo erg vinden dat ze is 
verdwenen en nooit meer teruggekomen. Dit alles wordt hem niet in dank afgenomen. 
Toch maakt hij ook vrienden, waaronder Jane, journaliste van de plaatselijke courant. 
Ook zij heeft een traumatische ervaring te verwerken, en zij voelen zich tot elkaar 
aangetrokken. 
Robert vertrekt een paar dagen naar het noorden om alles eens te overdenken. Hij 
geniet daar van de prachtige natuur en komt tot rust. 
Als hij daarna terugkomt in Horn, voelt hij zich in de villa die hij had gehuurd thuis. 
Hij verlengt zijn huurcontract en zoekt weer contact met Jane. Dan durft hij iets te 



beginnen met de vrouw die hij van zich af had weten te houden. Het ziet er naar uit 
dat ze samen hun weg wel zullen vervolgen. 
Peter komt thuis uit het noorden. 
 
Thea 


