
Verslag boekbespreking 25-04-2006. 

Aanwezig: Paulien, Marne,Thea, Wil, Janny, Gerda, Margot 

Gelezen boek: Een schitterend gebrek van Arthur Japin. 

Achtergrond schrijver/overige boeken 

Arthur Japin werd geboren in 1956, hij was enig kind.(fantasie ontwikkeld!) Zijn vader leed 

aan depressies hetgeen Arthur beïnvloed heeft. Als hij 13 jaar is pleegt zijn vader zelfmoord. 
Vanaf de dood van zijn vader fleurde zijn moeder op en ging het beter met Arthur. 

Begonnen als acteur is Arthur Japin in 1995 schrijver geworden. Zijn debuut: Magonische 

verhalen. In de vierde wand beschrijftJapin zijn jeugd. 
Motto: De grootste dwaasheid is het de wereld te zien zoals hij is en niet zoals hij zou moeten 

zijn. 

Overige boeken: 

De zwarte met het witte hart (1997) 

De vierde wand (1998) 

De droom van de leeuw (2002) 

De grote wereld (2006) 
Boekenweektest 2006: foto-album leven Japin 

Inhoud: 

Lucia wordt verliefd op Giacomo Casanova. Casanova zou de geschiedenis ingaan als 
's werelds grootste minnaar. Zij beloven elkaar eeuwige trouw maar kort daarna verdwijnt 

Lucia, een verraad dat Casanova's kijk op vrouwen altijd heeft bepaald. 
Jaren later, wanneer hij Lucia terugziet in Amsterdam vindt hij haar (door ziekte verminkt) 
afzichtelijk. 

Een schitterend gebrek vertelt het verhaal van Lucia, een verhaal van een uitzonderlijk 
leven . . . .  

Thema: liefde, droom en werkelijkheid, hebben en geven. 

Wat vonden wij? 

Paulien: treffend, de filosofie sprak aan. 

Thea: genoten, een mooi boek 
Marne: de schrijver heeft zich goed gedocumenteerd, geloofwaardig, getroffen door de 

filosofie 
Gerda: mooi woordgebruik, geeft een historische tijd weer en fantaseert, einde wel ver 
gezocht, wel erg veel voor een leven 

Ruud: knap geschreven, zoet en rauw, geen lievelingsliteratuur 

Wil: mooi woordgebruik, getroffen door de geschiedenis, raar verhaal, wel de werkelijkheid 
zoals die toen was. 
Janny: mooi boek, goede schrijver, geschreven vanuit die tijd (1758) 

Margot: boeiend boek, heftig, veel emoties, knap geschreven, werd er niet vrolijk van .. 

(Margot) 


