Leeskring de Omslag
Verslag van boekbespreking van 28 maart 2006 in de hoofdbibliotheek te Zoetermeer.

Aanwezig:  Thea. Paulien. Gerda en Marné.
Afwezig: Janny, Gerard, Margot, Wil, Thea en Ruut.
Liesbeth heeft definitief afgezegd.

Gelezen boek: Eva Luna van Isabel Allende. 1985
Achtergrond van de schrijfster / een greep uit de overige boeken.

Isabel Allende werd op 2 augustus 1942 uit Chileense ouders geboren in de Peruaanse
hoofdstad Lima. en groeit op in Santiago, Chili.

Toen Isabel Allende drie jaar was, verliet haar vader haar moeder en keerde ze met haar
moeder terug naar Chili. Ze bracht een groot deel van haar jeugd door bij haar opa en oma in
Santiago. Haar moeder hertrouwde enige jaren later met een diplomaat. zodat het gezin veel
in het buitenland woonde. Toch blijft de band met Chili sterk, vooral omdat haar oom,
Salvador allende, er de president is. In 1957 keerden ze terug naar Chili.

Na haar examen van de middelbare school kreeg Allende een baan bij een krant en zo rolde ze
haast vanzelf in de journalistiek. Ze was redactrice van een kinderblad en van een feministisch
tijdschrift. Later werd ze als presentatrice van talkshows een bekende
televisiepersoonlijkheid. In deze periode schreef ze een kinderboek en vier theaterstukken.
Als nicht van president Salvador Allende heeft ze de verschrikkingen van een rechtse
dictatuur in dit land van dichtbij meegemaakt. In 1973 is haar oom tijdens de militaire
staatsgreep van generaal Pinochet vermoord. Na deze staatsgreep heeft [sabel het nog 15
maanden in Chili uitgehouden, in de veronderstelling dat de lange democratische traditie van
dat land opnieuw zou worden voortgezet. Omdat de werkelijkheid anders leerde. is ze met
haar gezin naar de Venezolaanse hoofdstad Caracas vertrokken.

Met een nieuwe levensgezel die in 1988 als bewonderaar van haar werk naar een van haar
lezingen kwam, woont ze sinds enige jaren in Californié.

In 1992 overleed haar 28-jarige dochter Paula die door een medische fout in coma was
geraakt.

De herinneringen aan Chili geven Isabel Allende genoeg stot tot schrijven: al haar romans
zijn in Chili gesitueerd. Verdere terugkerende elementen: de vrouwen zijn sterk. de mannen
op macht belust, zwak en athankelijk, het verhaal is meeslepend met levendige en beeldende
beschrijvingen, en er zit een bovennatuurlijke noot in.

Een greep uit de overige boeken.

La casa de los espiritus, (1982) in Nederland bekend als Het huis met de geesten.

De amor y de sombra (1984), Allendes tweede roman die werd vertaald onder de titel Liefde
en schaduw

Cuentos de Eva Luna (1990). In het Nederlands luidt de titel van deze verhalenbundel Het
goud van Tomais Vargas

El plan infinito (1991). in vertaling Het oneindige plan

Paula (1994)

Fortuna's dochter (1999)en Portret in sepia (2001)



Inhoud.

Bij Eva Luna groeit geleidelijk het besef van de vele misstanden in de door militairen
beheerste maatschappij. Aanvankelijk heeft ze het echter te druk met zichzelf staande te
houden. Als 7- jarig meisje is ze. na de dood van haar moeder. bij een peettante in huis
gekomen die haar zelt de kost laat verdienen. Dankzij haar gave als vertelster van de meest
fantastische verhalen blijft ze overeind en groeit uit tot een succesvol scenarioschrijfster.
Wanneer ze verlietd wordt op een guerrillastrijder. krijgt ze inzicht in de politieke misstanden.

Wat vonden wij ervan:

Thea: Heeft het boek met plezier gelezen. Vraagt zich af waar het verhaal zich atspeelt
Paulien: Vindt het een sprookjesachtig verhaal met een bedrieglijke werkelijkheid

Gerda:  Meeslepend. knap geschreven, maar moeilijk om te lezen

Marné:  Mooi geschreven, niet gemakkelijk

Afsluiting door Marné

De tevertuin van A.A. M. Stols.



