
Verslag	van	de	leesclub	van	Vrouwen	van	Nu	16	april	2018	bij	Erica.	
• Afwezig		Marja,		An	en	Nan	
• Aanwezig:		Ria,	Erica,	Gerda,	Leny		,	Joke,	Marijke		en	Conny	
	
We	lazen	het	boek:	“Wij”	van	David	Nicholls	alias	David	Holloway.	
	
Wat	vonden	we	van	het	boek:	
• Leny	Mooi	boek,	vooral	de	reizen,	die	beschreven	staan	.	Soms	wat	hilarisch.	
• An:	Mooi	luisterboek!	
• Marijke:		Makkelijk	leesbaar,	halverwege	het	boek	even	niet	zo	spannend.	Perspectief	vanuit	Douglas		

beschreven.	
• Conny:	Mooi	boek	wat	humoristisch	geschreven.	Het	beschrevene		is	niet	zo	leuk	voor	Douglas.	
• Erica	heeft	het	boek	met	plezier	gelezen.	
• Ria	heeft	de	helft	van	het	boek	maar	gelezen	en	vond	dat	jammer.	
• Gerda:	“Wij”	is	ieder	voor	zich.	Leuk	de	verschillende	steden.		
• Joke:	Onderkoelde	humor.	Er	is	veel	herkenbaar	in	het	boek.	
	
David	Nicholls.	Geboren	op	30	november	1966	in	East	Leigh,	Hamsphire,	Engeland.	
Hij	studeerde	drama	en	theater	en		Engels.	Hij	had	veel	korte	reizen	gemaakt,	veel	steden	bezocht	en	zo	dus	veel	
inspiratie	opgedaan	
Eerste	boek	“Starter	for	Ten”	in	2003.	Hij	schreef	ook	TV-series		o.a.	”Cold	Feet“	en	speelde	kleine	toneelrollen.	
“One	Day”	uit	2009	en	“Heftig	hilarisch”	en	ook	”De	eerste	dag”.		De	boeken	hebben	meestal	goede	recensies.	Hij	
kreeg	ook	prijzen.	
	

Het	boek	“Wij”	

Het	gezin	Petersen	ging	een	Grand	Tour	maken	om	het	huwelijk	te	redden	van	Connie	en	Douglas	en	de	verhouding	
tussen	vader	Douglas	en	zoon	Albie	te	verbeteren.	Vader	had	alles	tot	in	de	puntjes	geregeld	,	maar	moeder	Connie,	
kunstenares,	en	zoon	Albie	,	student,	wilden	de	reis	beleven.	Dat	botste	al	in	het	hotel	in	Parijs	en	Albie	ging	alleen	
verder.	Eerst	met	Cath,	een	muzikante	en	later	alleen.	
Connie	ging	toen	naar	huis	en	Douglas	ging	zijn	zoon	zoeken	om	alles	weer	goed	te	maken.	Met	behulp	van	Cath	
vond	hij	Albie,	die	eerst	niet	blij	was.	
	Later	hebben	zij	samen	alleen	die	musea	bezocht	die	Albie	leuk	vond.	Albie	hielp	hem	later	toen	hij	een	hartaanval	
kreeg.	
Samen	gingen	ze	naar	huis.	Connie	ging	toch	weg	bij	Douglas	om	haar	eigen	leven	te	leiden.	Hun	taak,	de	opvoeding	
van	het	kind,	zat	erop.	Ze	wilde	nog	wel	contact	met	Douglas	houden.	
Het	boek	heeft	een	open	eind.	
Douglas	stuurt	een	mail	naar	Mette	de	tandarts	in	Denemarken	die	hij	in	Venetië	ontmoet	had.	Beginpunt	van	nieuw	
Leven?	
	
Het	boek	is	eigenlijk	een	raamvertelling.	Veel		flashbacks	en	cliffhangers.	
De	schrijver	was	gewend	om	voor	toneel	te	schrijven	dus	korte	hoofdstukken	te	maken.	
	
De	oorspronkelijke	titel	was	“Us”	.	Het	gaat	over		de	relaties	Connie/	Douglas	en	Douglas/Albie	in	het	gezin	Petersen.	
	
Thema’s:	Vader/zoon	en	liefde.		
We	vonden	het	een	mooi	boek.		
	
Conny	Slagter.	


