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Aanwezig: Joke, An, Lenie, Connie,Marijke ,Gerda, Marja , Erica, Nan en Ria.

Boek: Het Beest van Kruger. Schrijfster: Connie Braam.

Het boek gaat over de Werelden van de fiscale recherche, de anti apartheidsbeweging, de 

wildstroperij in de parken en de Afrikaanse toeristenbranche.

Literaire triller.

Thema: veraad en verzet.

Mpho Lange bezoekt haar moeder op de Leopard Lodge in Phalaborwa aan de rand van het 

Krugerpark. Dit park dat lodges verhuurt aan safaritoeristen, wordt gerund door Victoria Erasmus 

die nog maar kortgeleden haar man Harrij verloren heeft. De moeder van Mpho, Wilhelmina is de 

rechterhand van Victoria, samen met de oude nachtwaker Elijah, een oud verzetstrijder van het 

Afrikaans Nationaal Congres ( A.N.C.).

Oom Harrij heeft de Nederlandse journaliste Tess uitgenodigd naar Zuid Afrika te komen. Zij zou 

een primeur krijgen. 's Nachts hoort Tess een schreeuw en vervolgens een schot. Zij weet niet of het 

in haar droom gebeurt is of in het echt. De volgende morgen wordt er vlak bij haar lodge een dode 

blanke man gevonden. Het blijkt te gaan om de Zuid-Afrikaan Ferdi van Vuuren. Kort daarna wordt 

ook zijn broer Vossie van Vuuren vlak bij Leopard Lodge vermoord.

Het is de taak van sergeant Nocks Magopo om te onderzoeken wie de moorden op de broers op zijn 

geweten heeft en wat de connectie met het verleden is. Voor hij dat ontrafeld heeft, moet hij zich 

worstelen door een woud van valse beschuldigingen en intimidatie.

Wat vinden wij van het boek?

An: Het boek niet gelezen.

Lenie: Mooi en spannend boek.Omgang van de samenleving na de omwenteling.

Connie: Mooi boek. Veel namen. Het geeft een goed beeld van de omgang van mensen.

Marja: Boeiend en spannend. De roverij goed beschreven. Ook de beschrijving van de achtergrond 

            van Zuid Afrika.

Marijke: Het boek niet gelezen.

Nan: Moeilijk te beginnen met het boek. Hoe verder je leest hoe boeiender het wordt.

Gerda: Spannend boek. Het leven op de lodge goed beschreven.

Erica: Moeilijk met de namen. Toch doorgelezen. Het boek spreekt haar aan omdat zij er geweest is.

Ria: Mooi boek. Tot bijna het einde van het boek word je in spanning gehouden wie de werkelijke

       daders van de roverij en corruptie zijn.

Joke: Kan er in het begin niet inkomen. Goed boek. Corruptie boeide. Goede beschrijving van de 

          lodge en van Zuid Afrika.

Conny Braam: Geboren in Arnhem op 28 februari 1948. Zij is een Nederlandse anti- 

apartheidsactiviste, journaliste en schrijfster. Zij was in 1971 één van de oprichters van de Anti-

Apartheidsbeweging Nederland.

Sinds 1992 publceert ze romans.

In 1992 debuteerde zij als schrijfster met Operatie Vula: Zuidafrikanen en Nederlanders in de strijd  

tegen apartheid.

In 2006 kwam het boek Mandela op de koelkast uit. Een verslag van haar persoonlijke 

betrokkenheid bij de strijd tegen de apartheid.

RIA  D.


