VERSLAG LEESGROEP VROUWEN VAN NU op 20 februari 2017 t.h.v. Gerda

BOEK "NERGENS IN AFRIKA'" van Stefanie Zweig.

Aanwezig zijn: Connie, Gerda, Nan, Marja, Leny, Ria, Joke en Erica
Afwezig zijn: An en Marijke

Wat vonden wij van het boek:

Erica: Geweldig boek. Geschiedenis gevluchte joden in Kenia erg interessant.

Connie: Beschrijving Afrika schitterend.

Gerda: Heel mooi boek. Herinnering aan bezoek Afrika.

Nan: Moeilijk boek. Hele wereld in oorlog.

Marja: Fascinerend boek. Veel humor. Joden ook in Afrika.

Leny: Heel mooi boek. Poétische taal. Toch terug naar Duitsland (wortels). Benieuwd hoe

het verder gaat.
Joke vertelt dat er een tweede deel is getiteld: Ergens in Duitsland.

Ria: Schitterend boek. Hoopt op vervolg. Mooi taalgebruik,

Joke: Geweldig boek. Goed geschreven. Ontdekking joden ook in Afrika.
An: Boek met plezier beluisterd. Goed verhaal.

Marijke: Mooi boek. Voor mij een nieuwe kijk op de Duitse joden en op Afrika.

De schrijfster: Stefanie Zweig werd op 19 september 1932 geboren in Leobschiitz en is in 2014 in
Frankfurt overleden.

Het is een autobiografische roman.

Het boek werd verfilmd en kreeg in 2002 een oscar.

Stefanie Zweig was journaliste en kunstcriticus.

Haar tienerjaren beschrijft zij in haar boek “Irgendwo in Deutschland”.

Haar eerste Afrikaanse roman (ein Mund voll Erde) verkreeg de gouden globe.

Van haar boek “Nergens in Afrika”werden meer dan 7.000.000 boeken verkocht en in 15 talen
vertaald.

Het boek: Nergens in Afrika.

Reeds in 1938 vlucht de joodse familie naar Afrika.

De vader, Walter, probeert op een afgelegen farm in Kenia een nieuw bestaan op te bouwen.

Hij wordt echter gekweld door geldzorgen en heimwee en angst om zijn achtergebleven
familieleden. Alleen Regina, zijn dochter, raakt in de ban van het magische Afrika en slaagt erin
zich thuis te voelen. Als de oorlog uitbreekt moet zij naar een Engels internaat waar zij het moeilijk
heeft door haar Duitse achtergrond.

In 1944 wordt Walter soldaat in het Britse leger en behoort dan tot de “friendly aliens”.

In 1946 gaat hij terug naar Duitsland met vrouw en inmiddels twee kinderen waar hij tot rechter
wordt benoemd.

Thema: ontheemd zijn en zich ontworteld voelen.
Motief: afscheid nemen.

Erica Gunzel



