
Verslag leesclub VvN op 21 november 2016 bij An. 
 
Aanwezig: An, Ria, Connie, Erica, Marja, Joke, Lenie en Nan. 
Verslag: Nan. 
Wat was onze mening: 
An: mooi boek, 12 uur luisterplezier. 
Connie: mooi boek, mooi beschreven. 
Erica: moelijk in te komen, toch prettig om te lezen. 
Ria: mooi boek, makkelijk te lezen. 
Marja: mooi boek, laatste gedeelte was spannend. 
Gerda: afwezig, prachtig boek. 
Marijke: afwezig, mooi boek, veel open einden. 
Lenie: mooi boek, wel even op gang komen. 
Joke: Fantastische schrijver, 
Nan: mooi boek, heel begrijpelijk en natuurlijk beschreven. 
 
Over de schrijver: Haruki Murakami is op 12 januari 1949 in Kyoto, Japan, geboren. 
Het boek is vertaald door Jaques Westerhoven uit het Japans in het Nederlands in 
2013. Hij heeft 16 boeken geschreven. Zijn vader was de zoon van een Boeddhistische 
priester en zijn moeder was de dochter van een koopman uit Osaka. Murakami is een 
van de meest bejubelde Japanse auteurs vanwege de westerse invloeden in zijn werk.  
 
Inhoud van het boek: hoofdpersoon is Tsukuru Tazaki. Hij is een eenzame dertiger die 
16 jaar geleden is verstoten door zijn 4 goede vrienden. Op aanraden van zijn vriendin 
Sala, heeft hij zijn 4 vrienden opgezocht om er achter te komen wat de reden was van 
de verstoting. Witje (Yuzu) is gewurgd. Zwartje (Eri) woont met haar gezin in Finland 
en Rood (Den), scherpzinnig en intellectueel. Blauw (Zee) is meer sociaal, sportief en 
open. 
 
Perspectief: is in de derde persoon geschreven; is een “hij” boek. 
 
Thema: de tragiek van verbroken vriendschappen. 
 
Nan Oomen 


