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Boek	Esther	Gerritsen:	De	kleine	miezerige	god	

Inhoud:	

Dramatherapeute	Dominique	woont	sinds	kort	in	Amsterdam,	waar	zij	Kris,	een	verpleger	ontmoet,	
met	wie	zij	later	in	het	boek	een	verhouding	krijgt.	Ze	raakt	zwanger	van	een	kindje	dat	al	voor	de	
geboorte	niet	levensvatbaar	blijkt.	Na	de	geboorte	volgt	de	crematie,	de	as	gaat	in	een	kleine	urn,	die	
Dominique	steeds	bij	zich	houdt.	Ze	is	futloos.	

Ze	woont	in	bij	mevrouw	Joskov,	die	een	dochter	heeft	in	Amerika	en	een	oude	hond	Pasja.	Als	de	
hond	overlijdt	bij	de	dierenarts,,	krijgt	Dominique	weer	energie.	Haar	verhouding	met	mevrouw	
Joskov,	die	af	en	toe	slecht	is,	leeft	weer	op	en	samen	gaan	ze	op	bezoek	bij	de	dochter	van	mevrouw	
Joskov.	Vriend	Kris	reist	hen	na,	zonder	dat	ze	het	weten.		

De	miezerige	god	is	een	verzinsel	van	Dominique,	tegen	wie	ze	soms	praat	om	wat	tegen	iemand	te	
kunnen	zeggen.	

Wat	vonden	we	van	het	boek?	

An:	miezerig	boek,	niet	opwekkend,	niet	mijn	smaak	

Ria:	Dominique	is	therapeute,	maar	heeft	zelf	therapie	nodig.	Het	las	makkelijk	maar	het	is	niet	mijn	
boek	

Connie:	1e	deel	gaat	over	een	hap/snap	leven,	2e	deel	is	het	mooiste,	3e	deel	vol	fantasie	

Leny:	moeilijk	boek	,	onbegrijpelijk,	met	moeite	uitgelezen	

Marja:	de	woorden	in	het	boek	zijn	makkelijk.,	maar	de	gedachten	moeilijk	te	volgen	

Nan,	schriftelijk:	helemaal	niks,	niet	uitgelezen	

Marijke:	geen	prettig	boek,	met	moeite	uitgelezen	

Joke:	mooi	boek,	mooi	beschreven	hoe	ze	reageert	op	anderen,	ze	is	een	piekeraar,	mooi	gedaan	

Thema:	eenzaamheid,	wat	is	de	zin	van	het	bestaan,	alles	is	spel	

Personaal	perspectief,	alles	verteld	vanuit	Dominique,	soms	in	de	ik-vorm	als		ze	praat	tegen	de	
miezerige	god.Titelverklaring:	Hij	is	miezerig	omdat	hij	niet	kan	ingrijpen,	hij	laat	haar	in	de	steek,	
laat	haar	haar	kindje	verliezen.	

Esther	Gerritsen	werd	geboren	in	1972.	Ze	maakte	deel	uit	van	de	Generatie	Niks,	een	groep	
schrijvers	die	de	zin	van	het	bestaan	ontkende,	veel	seks	en	popcultuur	verwerkten	in	hun	boeken,	
ook	wel	de	Verloren	Generatie	genoemd.	De	reacties	op	dit	boek	waren	overwegend	positief.		

Ze	heeft	veel	geschreven	o.a.	theaterteksten	en	korte	verhalen	en	heeft	verschillende	prijzen	
ontvangen.	Dit	jaar	heeft	zij	het	Boekenweekgeschenk	met	de	titel	Broer	geschreven.	
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