
Verslag leesclub Vrouwen van Nu op 21 maart 2016 bij An.
Aanwezig: Marja, Gerda, Leny, Marijke, Ria, Nan, Conny, Erica, An, Joke.
Boek: Superduif geschreven door Esther Gerritsen.

Wat vonden we ervan:
Marja: fascinerend en boeiend.
Gerda: in het begin beetje puberachtig, langzamerhand interessanter.
Leny: gemakkelijk leesbaar, maar toch onduidelijk.
Marijke: eerste helft vreemd, later spannender. Einde onverwachts. 
Ria: eerste helft eigenaardig. Geen geweldig boek.
Nan: raar boek.
Conny: leest gemakkelijk. Wel apart verhaal. 
Erica: eigenaardig boek. Ook wel zielig. Gestoord gedrag.
An: triest verhaal.
Joke: bijzonder verhaal. Toch wel humor. 

De schrijfster:
Esther Gerritsen heeft dit jaar (2016) het boekenweekgeschenk geschreven.
Zij is geboren in 1972 in Nijmegen. Zij groeide op in Gendt (een plaatsje in de buurt van 
Nijmegen). Zij studeerde aan de HKU in Utrecht. Door het overlijden van haar broer raakte ze in 
een depressie. Als kind las ze al veel moeilijke boeken, o.a. over de oorlogstijd.
Zij won 2x de theaterprijs en een aanmoedigingsprijs voor haar proza. 
Zij blijkt een controlefreak te zijn die altijd moeite heeft de chaos in haar hoofd te beheersen. 
Zij woont  nu in Amsterdam en heeft 2 kinderen. 
Haar personages zijn vaak tobbers. 
Veel van haar theaterteksten zijn gebruikt door het Amsterdams Toneelgezelschap.
In 2002 verschijnt haar 1e roman getiteld “Tussen één persoon”.
Het boek “Superduif “is haar vierde roman. 
Zij heeft veel prijzen gewonnen. 
In haar werk is er altijd een tweeslachtigheid tussen tragiek en humor. 

Korte inhoud van het boek:
Dit boek gaat over een bijzonder meisje, Bonnie, dat een minderwaardigheidscomplex heeft en in 
haar fantasiewereldje denkt dat zij een duif is die mensen kan redden. 
Uiteindelijk komt ze in een psychose terecht en nemen haar ouders, ten einde raad, contact op met 
een psychiater. 
Het boek heeft een open einde. 

Perspectief
Er is sprake van een ik-verteller. Bonnie is de 12, 13- jarige verteller van deze roman. 

Conclusie:
Hoe moeilijk kan het leven van een pubermeisje zijn!

Verslag van Erica 


