
Verslag leesclub Vrouwen van Nu, op 15 februari 2016 bij An 
Aanwezig: Ria, Nan, An,Gerda, Erica, Marja, Marijke, Conny en Leny 
Afwezig:  Joke 
Boek:  Herta Muller    Vandaag was ik mezelf liever niet tegengekomen. 
 
De schrijfster: Herta Muller werd in 1953 geboren in Roemenie. Ze groeide op 
onder de dictatuur van Ceausescu, maar ontkwam naar Duitsland en heeft 
gestudeerd aan westerse universiteiten.  Ze schrijft voornamelijk over het leven 
onder een dictatuur. Ze is een schrijfster van wereldformaat en ontving in 2009 
de Nobelprijs voor ons boek  In haar boeken gebruikt ze veel metaforen,  
gezegden en uitdrukkingen, waar vaak een verborgen betekenis in zit.    
  
Korte inhoud van het boek:   Het verhaal speelt zich af in Roemenie, tijdens de 
dictatuur van Ceaucescu.  Een jonge vrouw heeft op de fabriek, waar zij werkt, 
een briefje met haar adres verstopt in de zakken van spijkerbroeken, die naar 
Italië worden geëxporteerd.  Ze is betrapt en wordt sindsdien regelmatig 
ontboden voor verhoor bij de Geheime Dienst.   
Ze weet nooit wat haar te wachten staat; ze wordt getreiterd en pijn gedaan. 
In het verhaal is zij op weg naar alweer een verhoor en overdenkt haar leven, de 
verhouding met haar vader, de dood van haar vriendin Lily, en haar huwelijk 
met Paul.   
  
Wat vonden we ervan: 
An  triest en interessant 
Erica  heeft het niet uitgelezen. 
Nan  geen vrolijk boek 
Ria  vond het wat verwarrend, maar prachtig geschreven 
Marijke   heeft het niet gelezen 
Marja  poëtische taal, mooie sfeertekening, maar vermoeiend door steeds 

wisselende verhalen 
Conny geen vrolijk boek, maar geeft goed beeld van leven onder een 

dictatuur 
Gerda heeft het gelezen tijdens een treinreis; beklemmend verhaal; goede 

schrijfster 
Leny benauwend verhaal over het leven onder een dictatuur.  Mooie taal 

en vergelijkingen. 
 
Conclusie 
Onder een dictatoriaal regime staat het hele leven en iedere burger onder 
controle van de staat;  maar de individuele mens gaat als het ware ondergronds; 
ook in de taal;  woorden en uitdrukkingen krijgen een  (verborgen)  betekenis. 
    
Verslag van Leny. 


