
Verslag leesclub:  Vrouwen van Nu op 16 november 2015 ten huize van An van Wieringen 
Aanwezig:  An, Joke, Gerda, Marijke, Leny, Nan, Erica, Conny, Ria en Marja. 
 
Het boek: IK OOK VAN JOU , geschreven door Ronald Giphart. 
 
Ronald Giphart is 17 dec in 1965 in Dordrecht geboren. In een heel links milieu is hij opgegroeid. 
1987 studie Nederlands in Utrecht. Hij ging schrijven in 1989, hij was nachtportier van een ziekenhuis. 
Schrijven moet vooral leuk zijn, geen geanaliseer enz Veel over literatuur, jongeren en seks. 
Hij geeft vaak lezingen. Hij is van de generatie Nix: jonge schrijvers, die schrijven over verveling, seks 
en Rock en Roll. IK OOK VAN JOU, is zijn debuut. Gouden ezelsoor kreeg hij in in 1992 voor het best 
verkochte debuut 
Het boek :.IK omhels je met duizend armen, is een kentering tot volwassenheid. 
Hij schreef ook met z’n vrouw een kookboek 
Ook een boek Troost met een TV kok en nog meer boeken 
 
Wat vonden we van het boek ? 
Leny vond het dubbel, al die seks. 
Marijke voelt zich oud bij dit boek, is dit literatuur ? 
Gerda had een fors gesigneerd boek de Wake van hem. Hij schrijft wel leuke dingen over bv het diner 
in OOK VAN JOU 
Ria, het zelfde als Leny 
Nan niet mijn boek 
Conny Twee jongens met schrijversambities reizen door de Dordogne,dat is wel herkenbaar soms met 
humor.. 
Marja, wel leuke woordspelingen 
Joke De schrijver verkoopt veel boeken Mooie stijl en humor. Poetisch geschreven. 
Aan Marijke voorin het boek, het boek is als een brief geschreven 
An vond er niet veel aan. 
 
Het boek: 
2 jonge schrijvers ,die op stel en sprong naar de Dordogne zijn gereisd voor een ,zoals Frazer het 
noemt ‘grote queeste naar literatuur en seks’ Verweven de fatale liefde van Ronald en Reza tussen 
het verhaal over de ontmoeting met Silke en Nadine, op een kanotocht op de Dordogne. 
 
Structuur van het boek is een vertellend ik 
Peronages: Ronald is een aardige jongen, die hopeloos verliefd is op Reza, en is gestopt met z’n 
studie. Hij kon Reza moeilijk loslaten al wilde hij het wel. 
Edgar Frazer is zijn alter ego, een deel van het boek is autobiografisch. 
Seksualiteit heeft invloed op jonge mensen en heeft de belangstelling van de jeugd, dus veel gelezen 
op scholen. 
 
Thematiek: Grote zoektocht, een Queeste naar seks en literatuur. 
 
Motief: Vriendschap, verveling, trouw, verliefdheid en passie, ellende van Reza. 
IK OOK VAN JOU is een boek over macht en onmacht, trouw en ontrouw, liefde en literatuur. 
 
Na afloop begrepen we het boek wat meer, vooral om te zien hoe een deel van de jeugd nu denkt en 
leeft. 
Nadat we om 12 uur even stil waren om de aanslag in Parijs te gedenken sloot Joke de bijeenkomst af 
en vertelde dat Gerda volgende bijeenlomst de leiding heeft omdat ze naar Londen gaat. 
Volgend jaar is er maar 10 maal een leeskoffer, waarschijnlijk niet in juli en December 
We mochten 5 boeken uitzoeken voor het volgende jaar, we zijn weer benieuwd wat er uitgekozen 
wordt. 



Conny Slagter. 


