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Aanwezig: Leny, Nan, Ria, Marijke, Marja, Conny, An, Joke, Erica. 
Afwezig: Gerda

Het boek: Stoner  geschreven door John  E. Williams.

Wat vonden we ervan?

Ria: mooi boek, achter elkaar uitgelezen.
Erica: geweldig boek. Wel tragisch. 
Nan: goed boek. Wel of niet echt gebeurd?
Marijke: eerder gelezen. Triest verhaal.
Leny: eerder gelezen. Boek vol ellende. Moeilijk te lezen.
Marja: boek niet uitgelezen. Boek deprimerend.
Conny: mooi geschreven. Achter elkaar uitgelezen. 
An: mooi boek.
Joke: fantastisch boek. Echt uit die tijd. Is topboek van het jaar geworden.
Gerda: mooi boek.
 

De schrijver

John E.Williams werd geboren op 29 augustus 1922 in Texas.
In 1942 werd hij sergeant bij de luchtmacht en uitgezonden naar India en Birma.
Na de tweede wereldoorlog volgde hij de universiteit in Denver. 
Zijn 1e boek verscheen in 1948.
In 1950 behaalde hij de doctorstitel Engelse literatuur.
In 1955 werd hij hoofddocent Creatief schrijven.
Er verschenen van hem: studieboeken, gedichtenbundels en in 1960 de topper Butcher's crossing
(dit  is een anti-western boek).
Stoner's romans zijn semi-autobiografisch.
Hij heeft 2 dochters en 1 zoon.
Het boek Stoner verscheen in 1965 en werd pas in 2006 opnieuw uitgegeven in New York.
In 2012 werd het vertaald in het Nederlands en gelijk een bestseller. 
In 1972 verscheen zijn boek Augustus.
Zijn werk wordt alom geprezen, maar is pas later echt ontdekt.
Voor zijn boek Augustus ontving hij de National Book Award.
In 1994 is hij overleden aan longproblemen en blijft er een onvoltooid boek achter. 
Zijn boeken zijn veel vertaald, speciaal zijn boek Stoner.

De inhoud

Het verhaal begint met een jonge William Stoner die het advies krijgt om landbouwkunde te  gaan 
studeren om daarna de boerderij van zijn vader tot bloei te kunnen brengen.
Tijdens zijn studie komt hij met de Engelse letterkunde in aanraking en dit wordt zijn grote passie. 
De boerderij is hij snel vergeten en het komt dan ook tot een verwijdering met zijn ouders.
Dit is het eerste grote conflict in zijn leven.



Het volgende is zijn huwelijk met de afstandelijke, hysterische Edith, die hem alleen gebruikt om 
een dochter te krijgen. 

Een volgende botsing vindt plaats op de universiteit waar hij als docent werkzaam is en de 
voorzitter van de werkgroep (Lomax) hem een student opdringt.
Deze student blijkt een bedrieglijke charlatan te zijn en Stoner weigert hem aan te nemen. 
Het gevolg is dat het tussen hem en Lomax (die de betreffende student blijkt te verafgoden) nooit 
meer goed komt.
Lomax zit hem aan alle kanten dwars door hem ongunstige roosters te geven en hem alleen 1ejaars 
studenten te laten doceren. 
Hij ondergaat alles gelaten, maar neemt wraak door zijn emeritaat uit te stellen. 
Ook de liefdesaffaire die hij heeft met een medewerkster van de universiteit heeft een tragisch 
einde. 

Alles in zijn relationele leven loopt verkeerd!
De enige die er voor hem is en hem ondersteunt in zijn strijd tegen Lomax is zijn decaan en oude 
studievriend. 

Motief 
onverzettelijkheid

Thema
Liefde voor het vak Engelse letterkunde

Erica Gunzel


