
Leesclub: Vrouwen van Nu, kwamen bijeen op17 februari 2014 t.h.v. Marijke. 
 
Aanwezig: Conny, Erika, Leny, Joke, Marijke, Nan, Ria, An. 
Afwezig Gerda, Greet. 
 
Wij lazen het boek: De Buurman  van J.J. Voskuil, uitgegeven in 2008 
Het verhaal beschrijft de ontwikkeling van de vriendschap tussen Maarten en Lousje Koning 
met hun twee homoseksuele buren Petrus en Peer. Petrus is een man op middelbare leeftijd hij 
is wat stug en knorrig. Peer is een jongensachtige dertiger. Lousje begroet hun komst hartelijk 
omdat homoseksuele, vind zij, underdogs zijn, de mannen kunnen rekenen op haar sympathie. 
Dit in tegenstelling van Maarten die na enkele ontmoetingen tot de conclusie komt dat beide 
mannen intellectueel volstrekt oninteressant zijn. Toch hebben zij regelmatig intensief contact 
met elkaar. Ze passen op elkaars huisdieren en drinken vaak een borrel met elkaar. Na verloop 
van tijd worden de contacten minder als het gedrag van Peer wat ongewone en onverklaarbaar 
eigenschappen vertoont.  
De Buurman is van Voskuil een poging om zijn vrouw beter te begrijpen in haar steun voor de 
underdogs zo zij dat telkens zei. Geen onderwerp heeft hen zo gespleten als de homo- 
emancipatie. Het onbegrip tussen Maarten en Lousje neemt in het verhaal bijna lachwekkende 
vormen aan. Voskuil registreert de botsingen tussen de echtelieden hoe het kan gaan in een 
huwelijk. Het boek is in 2001 geschreven maar Lousje wilde dat het later werd uitgegeven.  
Wat vonden wij van het verhaal: 
Conny: Wat gedateerd makkelijk leesbaar te uitgebreid. 
Erika: Vond het wel komisch, wel saai, moest er toch om lachen. 
Leny: Gemakkelijk te lezen wat zeurderig mooi boek soms wat saai. 
Marijke: Homo haat, homo liefde. Lousje kan wel in de overgang zijn.  Abrupt einde. 
Nan: Lang, saai. Moest het lezen wel goed geschreven. 
Ria: Heel saai boek zonde van de tijd. 
An: Slaap verwekkend makkelijk te lezen. Vraagt zich af wie De Buurman is. Maarten of 
Peer? 
Gerda schreef: Na het lezen van Het Bureau en de Moeder van Nicolien raak je wel aan de 
stijl gewend. Vond het soms komisch dan weer irritant en veel te gedetailleerd. De manier van 
reageren van de verschillende personages is wel heel treffend neergezet, passend in het 
tijdsbeeld.  
Joke: Heeft er van gesmuld. Knap geschreven, veel dialogen goede recensies. 
Thema: Opkomst en ondergang van een vriendschap. 
Over de schrijver J.J. Voskuil.’ 
Voskuil studeerde taal en letterkunde in Amsterdam daarna werkte Voskuil als vertaler in 
Straatsburg en vervolgens als leraar aan een kweekschool in de stad Groningen. In 1957 trad 
hij in dienst bij het Instituut voor Dialectologie, Volks en naamkunde, het tegenwoordige 
Meertens Instituut. 

Voskuil was getrouwd met Lousje Haspers Beiden waren actieve leden van 
de dierenbescherming. In 1997 richtte Voskuil Stichting varkens in nood op 
gesteund door o.a. de schrijver Koos van Zomeren.  
Het echtpaar Voskuil woonden achtereenvolgens in Amsterdam aan de 
Lijnbaansgracht nr 84-hs, later Herengracht nr 60 (1969-2008). 
 
 

 
Voskuil is geboren in Den Haag 1 juli1926, over 
leden in Amsterdam 1 mei 2008 Dag van de Arbeid.(daarvoor 
zelfgekozen).  Voskuil is begraven op 8mei op Oud Eik en Duinen in  
 
 

 
 
An v. W. 
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http://www.nrc.nl/boeken/2014/02/18/terugluisteren-weduwe-voskuil-over-de-jonge-j-j/

