Verslag Leesclub Vrouwen van Nu op 19 december 2011 bij Joke
Aanwezig: An, Nan, Conny, Ria, Greet, Gerda, Erica, Marijke, Inge, Leny, en de gastvrouw
Joke.

We zijn te gast in de nieuwe flat van Joke en Rob. We krijgen een rondleiding en genieten
van het prachtige uitzicht over de plassen.

Het Boek: De Tuinkamer door Lilian Blom

Lilian Blom beschrijft het ziekbed en het overlijden van haar man, de schrijver Louis Ferron.
Zij wisselt het verhaal over de zieke en de ziekte af met herinneringen aan haar kennismaking
en het leven met de schrijver. Ze vond hem eerst maar een hork maar is uiteindelijk 20 jaar
met hem getrouwd geweest. Belangrijke rol in hun beider leven is hun afkomst: Ferron als
kind van een Duitse officier, tijdens de oorlog in Duitsland gewoond en na de oorlog
overgebracht naar Nederland bij de familie van zijn moeder. Deze overgang van een
liefdevolle tante in Duitsland naar een liefdeloze omgeving in Nederland heeft hem getekend.
Lilian is half joods; veel familieleden zijn omgekomen. Zij slaan elkaar daar regelmatig mee
om de oren. Daardoor ook veel humor in het boek.

Onze mening

An: vond het eerst maar triest, maar heeft het wel uitgelezen; toch wel mooi..

Nan: wat rommelig door de flashbacks; kon eerst de draad niet goed te pakken krijgen; triest
verhaal

Conny: goed leesbaar, door het levensverhaal ook wel afwisselend.

Ria: mooi en interessant boek; heeft een interview gezien met de schrijfster, kreeg daardoor
een ander beeld dan uit het boek bijvoorbeeld over het drinkgedrag van Ferron..

Greet,: mooi en interessant boek; herkenbaar.

Gerda: dichtbij: heftig verhaal ook door de flashbacks

Erica: is er niet aan toe gekomen het te lezen. d .

Marijke: mooi verhaal, eerlijk over het ziekteproces. Shgeruzies,

Inge: aardig boek, had het snel uit; vindt het een pluspunt dat de schrijfster vermijdt de
gedachten van de ander in te vullen..

Leny: mooi boek, door de flashbacks meer dan alleen een verhaal over een ziekbed.

Joke: met enige weerzin begonnen, maar vond het toch mooi, vond het mede interessant door
inzicht in de schrijver Louis Ferron.

De schrijfster

Lilian Blom is in 1947 geboren in Santpoort. Zij heeft een jaar in Engeland gestudeerd en is
vertaalster en docente Engels aan de Hogeschool Holland. Zij heeft twee dochters uit een
eerste huwelijk, De Tuinkamer (2007) is haar eerste boek; haar volgende boek is Strijkend
Licht. Het boek De Tuinkamer is door de pers goed ontvangen..

Joke geeft ook een levensbeschrijving van de schrijver Louis Ferron; die een indrukwekkend
oeuvre heeft nagelaten. Zijn laatste boek ‘Niemandsverdriet’ verscheen vlak voor zijn dood.
Thema

Een thema kunnen we niet echt aanwijzen, we komen niet verder als: Levensbeschrijving of
Leven en Dood. De titel verwijst naar de kamer waarin het ziekteproces en het overlijden van
Ferron zich afspeelde, maar ook de bezoeken van andere schrijvers die regelmatig bij hem
langskomen zoals bv. Jan Siebelink.

Lunch

Na afsluiting genieten we nog van een heerlijke lunch klaargemaakt door Rob en Joke.
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