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Het boek: Verlovingstijd. schrijver Maarten 't Hart 

Aanwezig: Marijke, Conny, An, Leny, Nan, Gerda, Joke, Greet, Erica, Ria en Inge 

Wat we ervan vonden 

Ria: Goed boek. Latijnse namen niet zo nodig. 

Marijke: Vakantieboek Te veel verliefdheden. Weinig spanning. Einde wel knap. 

Inge: Luchtig geschreven boek. 

Greet: Al eerder gelezen. Wel makkelijk leesbaar. 

Gerda: Echt een M. 't Hart boek. Wel leuk. 

Nan: Leuk boek. 

Conny:Makkelijk leesbaar. Schipluiden heel herkenbaar. 

Erica: Humoristisch. 

Leny: Al eerder gelezen. Nu wat saai. 

An: Snel uitgelezen. Leuk om te lezen. 

Joke: Humoristisch. Goede dialogen. Herkenbaar Maarten 't Hart. 

De schrijver Maarten 't Hart 

Werd op 25 november 1944 in Maassluis geboren als oudste zoon van een gereformeerde 

grafdelver. Hij is getrouwd met Hanneke van den Muijzenberg en woont in Warmond. 

Hij bezocht het Groen van Prinstererlyceum in Vlaardingen en studeerde biologie aan de 

Rijksuniversiteit Leiden, waar hij in 1978 promoveerde. Hij werkte daarna als etholoog. 

Als schrijver debuteerde hij in 1971 onder het pseudoniem Martin Hart met het boek Stenen 

voor een ransuil. Zijn doorbraak kwam in 1978 met de roman Een vlucht regenwulpen. 

Veel werken verhalen over zijn jeugd in christelijk Maassluis- in het bijzonder de 

gereformeerde zuil -, zijn ervaringen als bioloog en zijn voorliefde voor klassieke muziek, 

literatuur en zijn onafhankelijke geest. 

In zijn studententijd heeft 't Hart gebroken met het christelijke geloof. 

Het boek verlovingstijd 

Op 25 augustus 2009 verschijnt deze roman, die zich opnieuw afspeelt in Maassluis en 

Vlaardingen en die volgens hemzelf autobiografische elementen bevat. Zoals gewoonlijk 

spelen muziek en religie een grote rol. 

Op de omslag van het boek zijn twee futen afgebeeld; watervogels die bekend staan om hun 

baltsgedrag. Heel treffend, want in deze roman gaat het voornamelijk om gedragingen in de 

liefde ofwel het baltsgedrag van mensen. 

Het boek is verdeeld in 43 korte hoofdstukken met korte titels en leest daardoor gemakkelijk. 

Als titel was bedoeld: Sneeuwvlokkenboom maar op aandringen van de uitgever werd dit 

Verlovingstijd. Het motief is de vriendschap/haat verhouding tussen 2 jongens later mannen. 

Op het gebied van de liefde is er veel rivaliteit. Aan het einde van het boek blijkt dat beide 

elkaar verkeerd beoordeeld hebben. Alle twee denken ze dat de ander slimmer is en meer 

succes heeft op allerlei gebied. 


