
 
 
 
Leesclub Vrouwen van Nu,18 oktober bij An van Wieringen 
Aanwezig: Marijke,Ria, An, Gerda ,Leny,Inge en Conny. 
Joke was gevallen en daarom had Marijke deze keer de leiding. 
We kregen de opdracht om van de lijst 5 boeken uit te zoeken en vóór 30 november in te leveren 
bij Joke. 
We krijgen het cadeautje van de bibliotheek. Jacoba van Velzen: “De grote zaal”. 
  
Het boek: “Het Proces”  
De schrijver: Franz Kafka. Hij leefde van 1883 tot 1924 
Hij werd in Praag geboren in een Tsjechisch joods gezin. Zijn vader was een autoritaire man. Hij 
studeerde korte tijd Duitse taal en letterkunde, maar promoveerde in 1906 in rechten. Hij 
verloofde zich drie keer, maar door bindingsangst, is hij nooit getrouwd. 
Kafka was vaak depressief en eind 1917 bleek hij tuberculose te hebben, hij stierf in 1924. 
Tegen de wil van Kafka publiceerde zijn vriend Max Brod later, na zijn dood, al zijn brieven en 
onvoltooide werken. 
Kafka wordt vaak één van de beste schrijvers van zijn eeuw genoemd. 
 
In het proces dat Kafka in 1914 schreef, wordt hoofdpersoon Josph K. geconfronteerd met een 
anoniem gerechtshof. Met grote precisie beschrijft Kafka een schijnbaar alledaagse werkelijkheid, 
die niet valt los te maken van een irreële en fantastische droomwereld (surrealisme). 
Op een morgen wordt  de 30-jarige Joseph K, die procuratiehouder bij een bank is, zonder dat hij 
zich er van bewust is iets verkeerds te hebben gedaan, gearresteerd. 
Dit is het begin van de vreemde procesgang, waaraan hij uiteindelijk ten onder gaat. 
K. voert een strijd tegen een verborgen macht, die hem belaagt. 
Het thema is zo verwant aan thema’s in de moderne wereldliteratuur, dat  “Het proces”  
beschouwd kan worden als een actueel meesterwerk. 
Er is sprake van meerder verhaallijnen.  
• K. bezig met het Proces . Hij wil het gerecht graag verbeteren,hij denkt dat hij zonder 

advocaat kan.. 
• K. bezig met vrouwen. Hij is vrijgezel en voelt zich erg aangetrokken tot vrouwen. 
• K. aan het werk bij de bank. Hij is een procuratiehouder met een goede reputatie 
Thema: Uitzichtloze strijd van K. tegen onbekende machten 
Ook liefde,machteloosheid,rechtspraak en bankwezen zijn thema’s 
 
Het boek is opgebouwd uit tien hoofdstukken. Het verhaal wordt chronologisch verteld. 
Er wordt niet van de verhaallijn afgeweken. Het verhaal speelt gedurende een jaar, daarin vinden 
sprongen plaats. 
 
Perspectief: Het verhaal wordt verteld door een buitenstaander, die het verhaal door de ogen van 
Joseph K. bekijkt. We kennen alleen de gedachten van K. 
 
Wat vonden wij van het boek? 
• Ria Interessant boek. Er is een zin met wel 70 woorden. 
• Gerda Heeft het ook een keer in het Duits gelezen, ze vindt het een interessant boek. 
• Conny Wat moeilijke stijl. Geschreven in het formele Duits van na de 1e wereldoorlog.  
• Leny Het verhaal is wat schimmig. Machteloosheid van het individu tegen de staat. 
• Marijke Vond het een moeilijk boek. 
• Inge Had het niet helemaal gelezen. 
• An Had boekdelen meegenomen, waarin een wandeling door het Praag van Kafka. 
• Joke Had doorgegeven dat het boek een klassieker is. 
 
Er zijn films gemaakt van het boek. De bekendste is van Orson Wells; :”The Trial” in 1963 
Het woord Kafkaësk komt van Kafka. Het betekent raadselachtig, bedreigend, unheimisch. 
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