Verslag leesclub Vrouwen van Nu: dd. 8 maart 2010 bij Leny.

Aanwezig: Leny Janse, Gerda Boone, Marijke Buiel, Connie Slagter, Inge van
Eeden Peterman, An van Wieringen, Joke Oldenburg en Ria Doesburg.

Besproken boek: Candide, of het optimisme, geschreven door Voltaire.
Vertaald door Hans van Pimderen

Wat vonden wij ervan:

Leny: Een gemakkelijk satirisch verhaal. Laconiek geschreven.

Gerda: Je weet wat er gebeurt. Tussen de regels door een snier uitdelen.
Marijke: Vlot geschreven. Soms oppervlakkig. Geestig. Soms alsof je er zelf bij bent.
Geschreven: soms in verleden — dan weer in tegenwoordige tijd.

Connie: Zou meer van Leibniz willen weten. Voltaire tegen Godsdienst Leest
gemakkelijk. Is verbaasd over het vele reizen.

Inge: Het boek leest gemakkelijk. Speelt nu nog in de wereld.

Ria: nog steeds oorlog, racisme etc. Oorzaak en gevolg.

An: Oud testamentisch, Humor, Rampen.

Joke: Prettig lezen. Geen psychologische ontwikkeling.

DE SCHRUVER

Voltaire is dd. 21 november 1694 in Parijs geboren en aldaar op 30 mei 1778
overleden.

Voltaire is het pseudoniem van Francois-Marie Arouet. Hij was Frans schrijver,
essayist en filosoof. Hij wordt beschouwd als voortrekker van de verlichting. Hij
kreeg tot zijn zestiende jaar les op de meest prestigieuze Jezuietenschool in Parijs.
Maakte niet lange tijd daarna veel vrienden bij de Parijse aristocratie.

Het boek is een filosofische fabel waarin het optimisme van Leibniz wordt gehekeld
in de levensgeschiedenis van een argeloze jongeman die met de ene rampspoed na de
andere wordt geconfronteerd.

INHOUD

Candide is een jonge zachtaardige en onnozele hals die woont op het kasteel van
Baron Thunder-Ten-Thronck. Hier krijgt hij samen met Cunégonde (de dochter van
de Baron en Candide’s geliefde) en haar broer les van professor Pangloss, de leraar op
het kasteel. Als Candide na het zoenen van Cunégonde van het kasteel getrapt wordt,
gaat hij ronddwalen en leert een andere wereld kennen. Op zijn reis door de wereld
wordt Candide geconfronteerd met oorlog, natuurrampen; mensen slachten elkaar af
of uit nationalistische gevoelens of uit religieus fanatisme, zij exploiteren en bestelen
elkaar uit hebzucht en winstbejag. Langzaam vallen Candide de schellen van de ogen.

Ze ontdekken toevallig het El Dorado, waar Candide steenrijk wordt, maar die
rijkdommen is hij ook zo weer kwijt. Telkens weer herhaalt Pangloss dat het toch het

beste van alle mogelijke werelden is.

Ria Doesburg



